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Jozef in de put
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Jacob woont met zijn zonen in Kanain. Eén van zijn zonen is Jozef. Hij is 17 jaar en de jongste. Jacob
was al heel oud toen hij werd geboren en daarom houdt hij meer van Jozef dan van de anderen. Hij
heeft zelfs een prachtige jas speciaal voor hem laten maken. De broers merken het en ze krijgen steeds
meer hekel aan Jozef. Hij vertelt ook alle roddels die hij hoort over zijn broers aan zijn vader.

Jozef en zijn broers zorgen voor de kudde schapen van Jacob. Op een nacht krijgt hij een droom.

Hij droomt dat hij met zijn broers bezig is op een veld om bundels te maken van graan. Ze leggen de
bundels neer op het veld maar de bundel die Jozef had gemaakt, gaat ineens rechtop staan. De bundels
van de broers gaan daarna ook rechtop staan en buigen voor de bundel van Jozef. De volgende morgen
vertelt hij zijn droom aan zijn broers. Zij reageren boos en zeggen: “Wil je soms koning worden en de
baas zijn over ons?”

De volgende nacht heeft hij weer een droom. ’s Morgens vertelt hij zijn droom aan zijn vader en zijn
broers. “Ik heb weer een droom gehad,” zegt hij. “Tk zag dat de zon, de maan en elf sterren bogen voor
mij.” Zijn vader waarschuwt hem: “Wat wil jij zeggen? Moeten ik, je moeder en je broers soms voor jou
buigen?” Zijn broers krijgen nog meer hekel aan hem.

Op een dag zegt vader Jakob tegen Jozef: “Je weet dat je broers op de kudde passen. Ga eens bij hen
kijken of alles in orde is. Als je het weet, kom het mij dan vertellen.” Jozef gaat op zoek naar zijn
broers. Zij zien hem al in de verte aankomen en voor hij bij hen is, bedenken zij een plan om hem te
doden. “Daar komt hij aan, die grote dromer! Nu hebben we de kans. We vermoorden hem en gooien
hem in een put. We kunnen tegen vader zeggen dat een wild beest hem verslonden heeft. Dan zullen
we eens kijken wat er van zijn dromen terecht komt!” Juda, één van de broers, zegt: “We mogen hem
niet doden.” Ruben, de oudste broer, wil zijn broer redden van de anderen en hem veilig bij hun vader
terugbrengen en daarom zegt hij: “Verderop in de steppe is een put. We gooien hem daarin.”

Zodra Jozef bij zijn broers komt, grijpen ze hem vast, trekken zij zijn jas uit en wierpen hem in de put.
De put is leeg en er staat geen water in.

Daarna gaan ze eten. Terwijl ze daar zo zitten, zien zij een karavaan langskomen, een lange stoet van
kamelen met allerlei prachtige spullen op hun rug. De kooplieden zijn op weg naar Egypte. Juda
bedenkt een nieuw plan en zegt: “We verdienen er niets aan als we Jozef in de put achter laten. Laten
wij hem verkopen.” Zijn broers vinden dat een goed idee. De broers trekken Jozef uit de put en
verkopen hem voor twintig zilverstukken aan de kooplieden. Zij nemen Jozef mee naar Egypte.

Ruben is er niet bij als dit gebeurt. Zodra hij merkt dat Jozef niet meer in de put zit, wordt hij
wanhopig. Hij rent naar zijn broers en roept: “De jongen is weg! Wat moet ik nu beginnen?” De broers
vertellen dat hij is verkocht en op weg is naar Egypte. Dan pakken ze de prachtige jas van Jozef,
slachten een klein geitje en dopen de jas in het bloed. Ze sturen een dienaar met de jas naar hun vader.
Hij krijgt de opdracht aan Jacob te vertellen dat de broers deze jas met bloed hadden gevonden en hem
te vragen of het misschien de jas van Jozef is.

Jacob herkent de jas meteen. Hij wordt heel verdrietig en huilend zegt hij: “Dit is de jas van mijn zoon.
Een wild dier heeft hem aangevallen. Jozef is vast en zeker dood.”

Jakob is zo verdrietig. Al zijn zonen en dochters doen hun best om hem te troosten, maar het helpt
niet. Hij blijft heel lang heel verdrietig.



