
 
 

Sint Jozef 
 

 

VERHAAL 

 

Jozef woont in Nazareth. Hij is timmerman. Hij kan mooie dingen van hout maken. Hij is verloofd met 

Maria. Hij is heel verliefd op haar. Hij wil voor altijd bij haar zijn. Volgend jaar gaan ze trouwen. 

Ze wonen nog niet bij elkaar. Dat mag nog niet. Dat kan pas als ze getrouwd zijn.  

 

Maar Jozef is niet zo blij. Maria heeft verteld dat ze een baby zal krijgen. Maar dat kan toch niet? Dat is 

toch niet goed? Maria hoorde toch bij hem? Krijgt ze nu een kindje van een ander? Hij denkt: ‘Ik maak 

het uit. Ik wil dit niet. Ik laat haar alleen.’   

 

Jozef is een boos en een verdrietig. Hij ligt in bed. Na een tijdje valt hij in slaap. Hij droomt. In zijn 

droom staat er ineens een engel voor hem. De engel gaat tegen hem praten. Hij zegt: ‘Jozef, wees niet 

boos op Maria. Je hoeft ook niet verdrietig te zijn. Maria krijgt een baby. Dat komt door God. Het is het 

kind van God. Maak je geen zorgen. De baby is een jongentje. Als hij is geboren moet je hem Jezus 

noemen. En je moet voor Jezus zorgen.’ Dan ineens is de engel weer weg. 

 

Jozef wordt wakker. Hij denkt terug aan zijn droom. Hij voelt zich weer blij. Hij blijft bij Maria en bij 

haar baby. Hij zal voor Maria en voor Jezus zorgen. Hij zal hen beschermen tegen alle nare dingen. Hij 

staat op en gaat snel naar het huis van Maria om het haar te vertellen. Alles komt goed.   

 

 

 

 

 

 


