
 
 

Hoe het begon 
 
 
Het leven van Jezus 

 

VERHAAL 

Het is al weer een hele tijd geleden dat we over Jezus hebben gehoord. Vandaag gaan we alle verhalen 

die toen zijn verteld weer vertellen. Zouden we het nog weten?  

 

Eerst hoorden we het verhaal over Kerstmis. Jezus was geboren in het stalletje. Maria, zijn moeder en 

Jozef zorgden voor hem. De engelen zongen. Dat hoorden de herders. Zij gingen samen met hun 

schapen naar de stal om Jezus te zien. Er kwamen ook drie wijze mannen met prachtige cadeaus. 

Caspar, Melchior en Balthasar. Dat waren de drie koningen.  

 

Toen Jezus nog een baby was moesten Maria en Jozef vluchten voor de gemene koning Herodes. Die 

wilde Jezus dood maken want hij had gehoord dat Jezus een koning was. Maar dat kon niet. Dat was 

híj al. Jozef nam Maria en Jezus mee naar Egypte. Daar was het veilig.  

Maar koning Herodes ging dood en het was weer veilig om naar huis te gaan. Ze gingen snel naar 

Nazareth. Daar werd Jezus steeds groter en sterker. Jozef was daar timmerman.  

 

Toen Jezus 12 jaar oud was gingen ze naar Jeruzalem. Samen met heel veel andere mensen gingen ze 

naar de stad. Het was er heel druk want het was een speciale dag. Alle mensen wilden naar de tempel 

om God te bedanken. Iedereen was blij en de mensen vierden feest. Toen kwam de dag dat ze weer 

naar huis moesten. Ze liepen al een stukje richting Nazareth maar oh jee, Jezus was er niet. Jozef en 

Maria renden terug en zochten overal. Wat waren ze bang. Maar toen vonden ze Jezus. Hij zat in de 

tempel met de wijze oude mannen te praten. Dat was heel bijzonder. Jezus vond het heel normaal. Hij 

was toch in het huis van zijn vader?  

 

Jezus wordt ouder en hij voelt dat God wil dat hij de mensen gaat vertellen over God en wat God wil. 

Kan hij dat wel? Jezus gaat een tijdje alleen in de woestijn zitten. Als hij uit de woestijn komt begint hij 

eerst mannen te vragen met hem mee te doen. Hij leert de mannen over God. De mannen zijn blij en 

helpen Jezus.  

 

Maar niet iedereen is blij. Jezus vertelt dingen waar de koning, de soldaten en de priesters in de tempel 

niet blij mee zijn. Ze willen dat Jezus stopt. Maar Jezus gaat door. Op een dag komt hij Jeruzalem 

binnen op een ezeltje. Alle mensen en juichen. Ze zwaaien met palmtakken en roepen: “Leve Jezus 

onze koning”. ‘Nu moet het echt over zijn,’ denken de koning, de soldaten en de priesters. Ze willen 

hem gevangen nemen. 

 

Jezus weet dat het niet lang meer zal duren voordat hij zal worden gepakt. Hij gaat nog één keer samen 

met zijn vrienden aan tafel. Ze praten over God. Maar wat is dat? Daar zijn de soldaten en ze pakken 

hem. Ze nemen hem mee naar de baas van de soldaten. Mensen schreeuwen: ‘Weg met Jezus.’ Hoe kan 

dat. Iedereen was toch blij toen Jezus de stad in reed op zijn ezeltje?  

De baas van de soldaten, Pilatus, zegt: ‘Als jullie het willen, zal ik Jezus laten doden’. En zo gebeurt het. 

Jezus hangt aan het kruis en zegt: ‘God, wees niet boos op de mensen. Ze weten niet wat ze doen.’ En 

dan is hij dood. Zijn vrienden halen hem van het kruis en leggen hem in een graf. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op de derde dag gaan vrouwen naar het graf. Maar wat is dat? Het graf is leeg! Jezus is weg. Hoe kan 

dat! Er is een engel die zegt: ‘Jezus is niet echt dood want hij leeft.’ De vrouwen rennen naar de 

mannen en vertellen het. Sommige mannen zijn gelijk blij maar Tomas gelooft het niet. ‘Hoe kan dat 

nou.’ 

 

Dan komt Jezus op een avond weer bij zijn vrienden. Hij zegt: ‘Kijk maar Tomas, ik ben het echt.’ 

Nu is ook Tomas blij.  

 

Jezus komt nog een paar keer bij zijn vrienden maar dan komt de dag dat hij echt weg gaat naar de 

hemel. Jezus verdwijnt in een wolk en niemand heeft hem ooit nog gezien. 

Alle vrienden en vriendinnen en zijn moeder Maria zijn verdrietig. Hoe moet het nu zonder Jezus.  

 

Maar Jezus heeft hen beloofd dat God voor hen zal zorgen. De Heilige Geest zal komen. En dat 

gebeurt. Ze voelen het allemaal tegelijk. Ze worden blij en voelen zich heel gelukkig. Het lijkt wel of er 

een vuurtje brandt van binnen. Ze rennen naar buiten en vertellen alle mensen die ze tegenkomen over 

Jezus en wat Jezus vertelde over God. En dan doen we nu nog steeds. Ook hier in deze school.  

 

 


