
 
 

Laat de kinderen bij me komen  
 

 

VERHAAL 

 

 

De mensen horen over Jezus. Hij trekt door het land en overal waar hij komt, komen ze naar hem toe. 

Ze willen horen wat hij zegt en met hem praten. Grote groepen mensen komen bij hem zitten en ze 

nemen ook hun kinderen mee.  

Ze willen graag dat Jezus hen zegent. Dat doet hij door zijn hand op hun hoofd te leggen en aan God te 

vragen om te zorgen voor hun kind. Ze geloven dat als Jezus dat doet, het goed zal gaan met hun kind.  

 

Maar de leerlingen van Jezus lopen naar de mensen toe en houden de kinderen tegen. Ze willen niet 

dat de kinderen dichtbij Jezus komen. Wat hebben kinderen te zoeken bij Jezus? Niets, vinden zij.  

 

Jezus ziet wat ze doen en wordt een beetje boos. Hij zegt: “Laat die kinderen toch bij mij komen en 

houd ze niet tegen! Iedereen moet goed opletten. Alleen mensen die zijn zoals zij, kunnen het Rijk van 

God binnengaan.”  

Jezus is nog niet klaar. Hij kijkt rond naar alle grote mensen en de kinderen en dan zegt hij: “Wie niet 

gelooft in het Rijk van God zoals een kind dat doet, zal er zeker niet binnengaan.”  

 

Jezus slaat zijn armen om de kinderen en hij legt zijn hand op hun hoofd. De kinderen zijn blij. Ze 

mogen erbij! Jezus heeft gezegend.    

 


