
 
 

Laat de kinderen bij me komen 
 

 

 

VERHAAL 

 

Jezus loopt door het land met z’n leerlingen en overal waar hij komt, spreekt hij over een ‘Nieuwe 

Wereld’ die anders zal zijn dan zoals het tot dan toe is geweest. 

 

Mensen willen dicht bij Jezus komen. Ze willen hem aanraken en nog liever willen ze dat hij hen 

zegent door zijn hand op hun hoofd te leggen. Vooral de mensen die weten dat ze iets gedaan hebben 

dat niet goed was, iets waar ze spijt van hebben. Ze geloven dat hun leven beter wordt als Jezus hen 

zegent.  

 

Jezus zegt:  ‘Ik ben hier niet voor brave mensen die niets fout doen maar voor de mensen die een 

misstap hebben begaan. Mensen die jullie zondaars noemen.’ 

 

Sommige mensen brengen kinderen bij Jezus. Zij willen dat Jezus de kinderen zegent. Ze geloven dat 

dat geluk brengt. De leerlingen van Jezus willen dat niet. Ze vinden dat er andere veel belangrijker 

zaken zijn dan kinderen zegenen. Ze sturen de volwassenen met kinderen steeds weg.  

 

Jezus ziet wat er gebeurt. Hij is verontwaardigd en zegt: ‘Laat de kinderen toch bij mij komen en stop 

ermee ze tegen te houden. Want het Koninkrijk van God, de ‘Nieuwe Wereld’ zal van alle mensen zijn 

die zijn als kinderen. Iedereen die openstaat voor het Koninkrijk van God, zal er binnen gaan. 

Kinderen zien wat mogelijk is. Denk in onmogelijkheden en je zult er nooit komen.’ 

 

De leerlingen gingen aan de kant. Jezus sterkte zijn armen uit naar de kinderen. Ze kwamen dicht bij 

hem en hij zegende hen door zijn handen op hun voorhoofd te leggen. 

 

 
 


