
 
 

Over de lamme 
 

 

VERHAAL 

 

 

 

Jezus zit in een huis en vertelt over God. Hij vertelt dat God van ons houdt en dat hij wil dat alle 

mensen van elkaar houden. Heel veel mensen zitten om Jezus heen. Er kan niemand meer bij.  

 

Buiten op straat tillen mannen hun vriend naar het huis. De vriend ligt op een soort bed. Hij kan niet 

lopen. Hij is verlamd. Ze willen hem naar Jezus brengen. Ze geloven dat Jezus hun vriend kan 

genezen. Maar ze kunnen niet meer naar binnen. Er is geen plaats meer. Het is veel te druk en een bed 

kan er al helemaal niet meer in. Wat nu? Ze moeten met hun vriend naar Jezus. Dan krijgen ze een 

idee. Ze gaan via het dak. En dan kunnen ze misschien hun vriend wel naar beneden laten tot vlak bij 

Jezus. Ze proberen het. 

 

Eerst sjouwen ze het bed op het dak. Ze tillen hun vriend over de daken naar het huis waar Jezus is. Ze 

horen Jezus praten. Ze kijken. Daar is het gat in het dak. Ze kijken door het gat naar binnen. Klopt het 

echt? Ja hoor, daar is Jezus. Ze laten het bed naar beneden zakken tot vlak voor de voeten van Jezus. 

De vrienden kijken blij. Ze weten zeker dat het goed zal komen. 

Jezus kijkt omhoog en zegt tegen de vrienden: ‘Omdat jullie er in geloven, komt vandaag alles goed.’ 

En tegen de vriend op het bed zegt hij: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis. Alles wat fout is gegaan, is 

je vergeven.’ En zo gebeurde. De vriend staat op van het bed en loopt met het bed onder zijn arm naar 

buiten.  

 

Iedereen zit met open mond te kijken. En dan beginnen ze te praten: ‘Zag je dat? Het kan niet, maar 

het gebeurde wel. Zou Jezus dat écht de zoon van God zijn?’ 

 

 


