
 
 

Over de lamme 
 

 

VERHAAL 

 

 

Jezus is een huis binnen gegaan. Mensen uit Galilea, Judea en zelfs uit Jeruzalem zijn naar het dorp 

gekomen. Ze hebben het huis gevonden waar Jezus zijn verhalen over God vertelt.  

Het is ontzettend druk. Niet alleen het huis is vol, maar ook de straat er naar toe ziet zwart van de 

mensen.  

 

Die dag hebben vier vrienden besloten dat ze hun vriend, die verlamd is, naar Jezus willen brengen.  

Ze hebben gehoord dat Jezus mensen kan genezen. Ze geloven dat Jezus dat kan. Daarom leggen ze 

hem op een bed dat ze kunnen dragen. Het is soort brancard. Zo beginnen ze de tocht naar het huis 

waar Jezus is.  

 

Het eerste stuk gaat best goed. Maar als ze in de straat aankomen schrikken ze. Wat een hoop mensen! 

Hoe gaan ze hierdoor heen komen? Dan ziet één van de vrienden een mogelijkheid. “Kijk”, roept hij, 

“zien jullie dat platte dak daar? Als we daar opklimmen en de brancard omhoog hijsen met touwen,  

dan lopen we verder over de platte daken van de huizen naar het dak van het huis waar Jezus is. Daar 

laten we de brancard naar beneden zakken.” De anderen kijken verbaasd, maar dan beginnen ze te 

lachen. Wat een goed idee!!! 

 

Na een hoop sjorren en hijsen is het gelukt om de brancard naar boven te krijgen. Als ze op het dak zijn 

waar Jezus is, kijken ze door de opening in het dak naar binnen. De mensen merken dat er iets gebeurt 

op het dak en kijken naar boven. En dan zien een bed met een man erop dat aan touwen naar beneden 

wordt gelaten.  Het bed komt precies voor de voeten van Jezus terecht.  

Jezus kijkt omhoog en ziet de vrienden. Hij ziet aan hun ogen dat ze in hem geloven. Dan kijkt hij de 

verlamde man in zijn ogen en ziet hetzelfde. Jezus zegt: “Vandaag mag je een nieuw leven beginnen. 

Alles wat je ooit fout deed is je vergeven.” 

 

Bij Jezus zitten Schriftgeleerden, mannen die veel hebben gestudeerd in de heilige boeken en de 

wetten goed kennen. Als ze horen wat Jezus zegt worden ze boos. “Alleen God kan mensen vergeven! 

Jezus doet net of hij God is. Dat mag niet!” Jezus had al verwacht dat ze dat zouden gaan zeggen. Jezus 

reageert en zegt: “Waar maken jullie je nou druk over? Wat is gemakkelijker om tegen iemand te 

zeggen: Dat wat je fout hebt gedaan, is je vergeven, of tegen iemand die verlamd is, zeggen “Sta op en 

loop? Nou goed, ik zal het zeggen en dan weet je gelijk dat de Zoon op aarde de macht heeft om iemand 

te vergeven.” 

Jezus draait zich naar de man op het bed en zegt: “Sta op, til je bed op en loop.” Iedereen ziet het. De 

man staat op, pakt zijn bed en loopt weg. Iedereen zit met open mond te kijken. De geleerde mannen 

zeggen niets meer. Ze hebben iets gezien dat ze niet kunnen geloven. Jezus doet dingen die alleen God 

kan. Zou het waar zijn dat Jezus de Zoon van God is? 

 

 

 

 


