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Het is een wonder dat er zoveel 
verschillende talen zijn. 
  
Ik vraag me af: Wie bedenkt een taal? 
 
 

 
Het is een wonder zoals wij mensen 
kunnen lachen.  
 
Ik vraag me af: Lachen dieren ook, 
hebben dieren humor?  
 
 

 
Het is een wonder zoals elke dag de zon 
opkomt.  
 
Ik vraag me af: Wat zou er in de wereld 
veranderen als de zon eens een dagje 
niet opkomt?  
 

 
Mensen zeggen vaak dat de natuur een 
wonder is omdat alles zo mooi is. De 
dieren en de planten, de lucht en het 
water.  
 
Ik vraag me af: Vindt een zwaan zichzelf 
mooi? 
 
 
 

 
Het is een wonder dat je geboren wordt 
en leeft. En als je dood gaat zeggen veel 
mensen dat je naar de hemel gaat.  
 
Ik vraag me af: Van wie is de hemel?  
 
 

 
Wij mensen kunnen allerlei emoties 
voelen. Je kan ook aan ons zien of we 
blij of verdrietig zijn. Het is een wonder 
dat je kunt zien wat je voelt.  
 
Ik vraag me af: Kun je verdriet 
uitzetten?  
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