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Op een dag zit Jezus, zoals iedere dag samen met een groep mensen. Ze zijn gekomen om naar hem te 

luisteren. Jezus vertelt over het Rijk van God, de wereld waarin het goed leven is voor iedereen. Hij 

vertelt ook hoe we zelf moeten leven om dat te bereiken. Er zijn niet alleen maar mensen die alles wat 

hij zegt even fantastisch vinden. Bij de groep zijn ook Farizeeën en Wetsgeleerden, mannen die er van 

overtuigd zijn dat zij als enigen alles het beste weten over God en de wet van God.  

Zij zijn gekomen om eens goed te kijken en te luisteren naar wat Jezus allemaal zegt en doet, zoals de 

wonderlijke genezingen die Jezus lijkt te veroorzaken. 

 

Jezus is aan het vertellen en dan gebeurt er opeens iets. Er wordt een man door de grote mensenmassa 

heen naar Jezus gedragen. De man is lam. Hij kan niet op zijn benen staan. Jezus kijkt de man in zijn 

ogen en ziet dat deze man gelooft dat Jezus hem kan genezen. Jezus zegt: ‘Vriend, alles wat je ooit fout 

hebt gedaan en gedacht, al je zonden, ze zijn je vergeven.’ 

 

Enkele Schriftgeleerden reageren onmiddellijk op wat Jezus daar zegt. ‘Wie ben jij, dat je spreekt over 

het vergeven van zonden. Dat bepaal jij niet. Je mag zo niet over God spreken. God is de enige die 

zonden kan vergeven.’ 

 

Jezus is niet verbaasd over hun reactie. Hij had dat al verwacht. Hij reageert gelijk: ‘Wat denken jullie 

nou? Wat is er gemakkelijker tegen een lamme te zeggen: uw zonden zijn vergeven of sta op en loop?’ 

‘Welnu, zodat ook u het snapt dat de Zoon de macht heeft om op aarde zonden te vergeven, zegt Hij nu 

tegen de lamme: ‘Ik zeg je, sta op, neem je ligbed mee en ga naar huis’.’  Jezus sprak deze woorden uit 

terwijl hij keek naar de lamme. 

 

Dan is het even heel stil. De lamme man staat op, pakt zijn bed en loopt, terwijl iedereen het ziet, weg. 

Iedereen kijkt met open mond naar wat daar gebeurde. Ze beginnen te roepen: ‘God is groot. Dit is een 

wonder.’ Ze zeggen tegen elkaar: ‘Je gelooft je ogen niet! We hebben vandaag ongelofelijke dingen 

gezien!’ 


