
 
 

 
 
Iedereen genoeg 

 

VERHAAL 

 

 

Jezus wil even alleen zijn. Er is zoveel gebeurd. Jezus leent een boot en vaart naar een plek aan de 

andere kant van het meer, waar niemand is. Maar dat lukt niet want de mensen zien hem in de boot 

varen. Ze gaan snel naar de plek waar Jezus naar toe vaart. 

 
Als Jezus uit de boot stapt, ziet hij de mensen al zitten. De mensen hebben Jezus nodig. Jezus vertelt 

altijd zulke mooie verhalen. Hij vertelt dat God van hen houdt en dat het goed komt. Daar worden de 

mensen weer vrolijk van. Jezus denkt: ik ben wel moe maar ik ga dat voor de mensen doen. Ik ga 

vertellen. En dat doet hij. Hij vertelt en vertelt en alle mensen zitten en luisteren. Niemand heeft in de 

gaten dat het donker wordt. Moeten de mensen niet eten? 

De leerlingen zeggen: “Jezus, hier is niets te eten. Moeten de mensen niet naar huis?”  

“Nee”, zegt Jezus, dat hoeft niet. Ik zal voor de mensen zorgen. Hoeveel broden en vissen hebben we?” 

De leerlingen snappen er niets van. “We hebben maar vijf broden en twee vissen, dat is nooit genoeg. 

Er zijn meer dan vijfduizend mensen!” 

Maar Jezus zegt: “Geef mij de broden en de vissen. Jullie moeten tegen de mensen zeggen dat ze 

allemaal moeten gaan zitten op het gras.” Dat doen de leerlingen. Jezus krijgt de vijf broden en twee 

vissen. Hij begint te bidden en kijkt omhoog naar de hemel. Hij bedankt God. Dan breekt hij het 

brood. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: “Deel het brood en de vissen uit aan alle mensen.” En dat doen 

ze. 

 

Alle mensen eten, net zolang totdat ze geen honger meer hebben. En hoe kan dat? Alle mensen hebben 

hun buik vol en er blijft eten over! Twaalf manden staan nog vol met brood en vis. Er was voor 

iedereen meer dan genoeg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


