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VERHAAL 
 
Er zijn heel veel mensen bij Jezus gekomen. Ze zitten al drie dagen te luisteren naar Jezus. Ze willen 

graag dat hij hen leert over God en hoe je moet samenleven. Jezus kijkt bezorgd rond. Hij maakt zich 

zorgen om al die mensen. Ze zien er moe en hongerig uit!  

Dan Jezus roept zijn leerlingen bij zich. Hij zegt: “Ik heb medelijden met deze mensen. Ze zijn hier al 

drie dagen, zodat hun eten op is. Als ik ze nu naar huis laat gaan, zullen ze onderweg niet genoeg 

energie hebben om thuis te komen. Sommigen wonen hier ver vandaan. Ze moeten wat eten!” 

 

Zijn leerlingen kijken naar al die mensen om Jezus heen. Wat zijn het er veel! Ze luisteren naar de 

zorgen van Jezus. De leerlingen kijken goed om zich heen, maar is niets te zien waar je eten vandaan 

kunt halen. “Wat kunnen we doen? Waar halen we hier eten vandaan? Er is hier niets in de buurt!” 

zeggen ze. “Hoeveel broden zijn er?” vraagt Jezus. De leerlingen kijken in de mand. Daar liggen zeven 

broden in.  

 

Dan loopt Jezus naar de mensen. Hij vraagt of ze allemaal willen gaan zitten in het gras. De hele groep 

mensen vindt een plekje op de grond. Jezus pakt de zeven broden. Hij bedankt God voor het brood en 

breekt het brood. Hij geeft de stukken brood aan de leerlingen. Hij zegt dat ze de stukken brood 

kunnen verdelen onder de mensen. De leerlingen kijken naar het brood in hun handen en dan naar alle 

mensen om zich heen. Dan beginnen ze het brood uit te delen.  

Er zijn ook wat visjes. Jezus zegent ze. Dan vraagt hij de leerlingen de mensen ook vis te geven. De 

mensen eten totdat hun buik helemaal vol zit. Er is zoveel, er blijft zelfs over. De leerlingen halen op 

wat over was. Zeven manden vol eten blijven er over.  

 

Daarna stuurt Jezus de mensen naar huis. Het zijn er ongeveer vierduizend. En dan vertrekt ook Jezus 

met zijn leerlingen. Ze vinden een plek op een boot en varen weg.   

 


