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Jezus wil even alleen zijn. Hij zoekt een plek om even weg te zijn van alle mensen. Hij heeft net 

gehoord dat zijn neef Johannes de Doper is gedood door koning Herodes. Jezus vindt een boot en gaat 

op weg naar een plek, ver weg van de huizen en de mensen.  

Maar het wordt snel bekend. Mensen komen uit hun huizen om Jezus te volgen. Zij gaan te voet achter 

hem aan. 

 

Als Jezus bij de kant van het meer komt, ziet hij al mensen zitten. Velen zijn ziek of blind of kunnen 

niet lopen. Jezus krijgt medelijden met deze mensen en hij geneest ze allemaal.  

Als het bijna avond is, lopen de leerlingen van Jezus naar hem toe en zeggen: “Het is al laat en hier is 

niets. Stuur de mensen weg, laat ze terug gaan naar de dorpen om eten te gaan kopen.”  

 

“Het is niet nodig om ze weg te sturen”, zegt Jezus, “Wij kunnen ze eten geven.”  

 

De leerlingen van Jezus kijken hem verbaasd aan. “We hebben maar vijf broden en twee vissen, dat is 

nooit genoeg voor al die mensen. Het zijn er wel vijfduizend en dan tellen we de vrouwen en de 

kinderen nog niet eens mee!” 

Maar Jezus zegt: “Doe nu maar wat ik jullie vraag en breng de broden en de vissen bij mij. Zorgen jullie 

ervoor dat al deze mensen gaan zitten in het gras.” De leerlingen roepen tegen de mensen dat ze 

moeten gaan zitten. Dan pakt Jezus de vijf broden en twee vissen. Hij begint te bidden en kijkt omhoog 

naar de hemel. Hij spreekt een zegen uit en breekt de broden. Dan geeft hij de broden en de vissen aan 

de leerlingen. Jezus zegt: “Deel het uit aan al deze mensen.”  

 

Alle mensen beginnen te eten en er blijkt meer dan genoeg te zijn! Er blijft zelfs over. Twaalf manden 

staan nog vol met brood en vis. Maar niemand hoeft meer, ieders buik zit meer dan vol. Het is een 

wonder!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


