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VERHAAL 
 
Jezus vaart met de boot naar de overkant van meer van Galilea. Hij zoekt een plek om samen met zijn 

leerlingen rust en stilte te vinden. Dat lukt echter voor geen meter. De boot meert aan en Jezus en zijn 

leerlingen zien gelijk de duizenden mensen die wachten op de kant. De mensen hadden Jezus zien 

varen en waren in zijn richting komen lopen. Al deze mensen hopen op een ontmoeting met Jezus, een 

aantal hoopt zelfs dat hij hen zal genezen. Ze hebben hem wonderlijke dingen zien doen. 

 

Jezus gaat de berg op met zijn vrienden en gaat daar zitten. Jezus kijkt naar de mensen. Hij vraagt aan 

Filippus: ‘Hoeveel zou het kosten om al deze mensen brood te geven?’ Het is een test want Jezus weet 

al wat er zal gebeuren. Filippus zegt: ‘Dat kost wel 200 denariën en dan hebben ze nog niet genoeg.’ 

Andreas, de broer van Petrus zegt: Er is hier wel een jongen met vijf broden en twee vissen. Maar wat 

hebben we daar aan.  

   

‘Laat alle mensen gaan zitten op het gras’, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Jezus pakt de broden en de 

vissen en spreekt een dankgebed uit. Hij draagt zijn leerlingen op stukken brood en vis uit te delen. 

Iedereen mocht zoveel eten, als hij op kon.  

Als iedereen genoeg heeft gegeten, zegt Jezus: ‘Haal alles op dat is overgebleven. Het is zonde om eten 

te verspillen.’    

Tot hun verbazing zien de mensen dat er twaalf manden vol brood zijn overgebleven. Het wordt even 

heel stil. Dan beginnen de mensen te roepen. ‘Zie je wel, Jezus is de profeet, de wonderdoener, de 

nieuwe koning!’ 

 

Jezus denkt: ‘De mensen willen iets wat ik niet wil. Ze willen me meenemen en tot hun koning 

uitroepen. Dat is niet goed.’ En Jezus trekt de bergen in, alleen.  

 

 


