
 
 

 
Maria en Martha 

 

 

VERHAAL  

 

Jezus en zijn leerlingen gaan van dorp naar dorp en van stad naar stad. Zo komen ze ook in het dorp 

waar Martha en Maria wonen. Het zijn zussen.  

Martha ziet Jezus lopen. Ze denkt: wat zou het fijn zijn als Jezus bij ons op visite zou willen komen.  

Ze gaat snel naar hem toe en zegt: ‘Jezus, wil je bij ons komen?’ Dat wil Jezus wel. Hij loopt met haar 

mee. Binnen is Maria. Zij gaat bij Jezus op de grond zitten en Jezus begint te vertellen. Maria zit aan 

Jezus’ voeten en luistert ademloos naar wat hij haar leert over God.   

Martha niet. Zij gaat gelijk aan het werk om voor Jezus te zorgen. Ze loopt met bladen met eten en 

drinken heen en weer. Maria niet. Zij heeft alleen maar aandacht voor Jezus. Martha is daar niet blij 

mee. Ze vindt het niet eerlijk. Jezus zou er toch wel iets van kunnen zeggen?  

Martha zet eten voor Jezus neer en staat ineens stil. Ze kijkt naar Jezus en zegt: ‘Heer, waarom vindt u 

het goed dat Maria alleen maar bij u zit en ik al het werk moet doen hier in huis. Zeg haar toch dat ze 

mij moet komen helpen!’  

Jezus kijkt Martha aan en antwoordt: ‘Martha, Martha, wat maak je nu toch druk. Je bent alleen maar 

bezig met zorgen. Maak je niet zoveel zorgen. Maria heeft ervoor gekozen om bij mij te zitten en naar 

mij te luisteren. Ik ga niet tegen Maria zeggen, dat ze moet opstaan om jou te helpen. Maria heeft het 

beste gekozen. Niemand kan dat van haar afpakken.’ 


