
      

 

Serie B Thema 24 

 

Bouwsteen: Huis van God 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie 

 

Focus op burgerschap: 3, 37, 38, 52, 56 

 

 
 

LESOPBOUW  

   

• Het verhaal “Jezus wordt boos” 

 

• In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

• Op verhaal komen: ‘De tempel van Jeruzalem’   

 

 

 

 
 

ELEMENT 

De tempel in Jeruzalem is het huis van God. 

 

INTRODUCTIE  

Het huis van God, de tempel, en met name het voorplein wordt door de bewoners van Jeruzalem respectloos 

gebruikt. Op het voorplein wordt gehandeld om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dit raakt Jezus in zijn ziel en 

heeft tot gevolg dat hij in woede ontsteekt en het tempelplein eigenhandig ontruimt. De tempel als heilige plek heeft 

een ontstaansgeschiedenis. Door het verhaal ‘de tempel van Jeruzalem’  te lezen nemen we de leerlingen mee in 

deze ontstaansgeschiedenis. Hierdoor kunnen ze beter gaan begrijpen waarom het Jezus zo boos wordt als de 

tempel ontheiligd wordt door de activiteiten die er plaats vinden.   

 

 Groep: 5,6 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

• Het verhaal  “Jezus wordt boos” 

• Vertelplaat 

• Film ‘De tempel van Jeruzalem’ 

 

Zelf toevoegen: 

• Eventueel Extra: Bouwmaterialen zoals 

Lego, Kapla, K’nex of andere materialen die 

op school aanwezig zijn. 

  

 

Jezus wordt boos 

 

 

Huis van God 



 

 

 

 

 

 

HET VERHAAL ‘JEZUS WORDT BOOS’  

Vertelling naar het Bijbelverhaal uit het Nieuwe Testament, het Evangelie van Matteüs Hoofdstuk 21; 10-13. 

Soortgelijke verhalen staan ook in het Evangelie van Lucas Hoofdstuk 19; 45-48 en van Johannes Hoofdstuk 2 , 13-

16 

 

Vertel het verhaal en bekijk samen de vertelplaat. 

 
IN HET VERHAAL STAPPEN  

 

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  

 

• Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

• Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

• Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 

woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  

 

Tip bij gesprek: 

Dit is een prachtige kans om de leerlingen te laten vertellen over hun Huis van God of hun heilige plaats. Denk 

hierbij aan een kerk, tempel, synagoge, moskee. Hierdoor kunnen de verschillende religies en culturen een plek 

krijgen en dit draagt bij tot wederzijds begrip. 

Zorg voor veiligheid voor de leerlingen die iets vertellen. Leerlingen die zonder religie worden opgevoed kunnen uit 

onwetendheid misschien kwetsend reageren.  

 

De Joden hadden tot het jaar 70 na Christus een tempel. Deze werd verwoest. Daarna hebben ze geen nieuwe 

tempel meer gebouwd. Ze komen sinds die tijd overal over de wereld samen in synagogen om te bidden en te leren. 

Van de tempel in Jeruzalem staat nog een muur, de Klaagmuur.  

 

Verhelderingsvragen: 

• Waarom gaan Jezus en zijn leerlingen naar Jeruzalem?  

• Waarom noemt Jezus de tempel het huis van God?  

• Wat horen Jezus en zijn vrienden als ze vlak bij de tempel zijn? 

• Waarom wordt Jezus zo boos?  

 

Ervaringsvragen: 

• Ben jij wel eens in een huis van God geweest? Wat voor plek is dat?  

• Waarom gaan jullie naar een Huis van God?  

• Voor diegene die wel eens in een kerk, moskee, tempel of synagoge is geweest , kun je daar wat over 

vertellen? Wat doe je daar?  

• Ben je op vakantie wel eens in een kerk geweest? Wat zag je daar?  

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

• Vind je het belangrijk dat er ‘Godshuizen’ zijn, zoals kerken, moskeeën, tempels of synagogen? 

• Is God alleen bij je als je in een Godshuis bent? Of ook op andere plekken?   

• Is een Huis van God een bijzondere plaats? Waarom en hoe merk je dat?   

• Heeft God een huis nodig of hebben de mensen zo’n huis nodig. Waarom? 

 

 



 

 

 

 

 

OP VERHAAL KOMEN  ‘DE TEMPEL VAN JERUZALEM’  

 

Stap 1 

Laat de film zien ‘De tempel van Jeruzalem’.  

https://youtu.be/q8WjMarHadg 

 

Een bewerking van het Godly Play verhaal ‘de ark en de tempel’ 

 

Stap 2 

Vraag de leerlingen: 

• Wat vind jij een mooi stukje in dit verhaal? 

• Wat vind jij een belangrijk stukje in dit verhaal?  

 

Eventueel Extra:  

Laat de leerlingen zelf een tempel bouwen of knutselen.  

Zorg voor materialen om te bouwen zoals Lego, Kapla, K’nex of andere materialen die op school aanwezig zijn 

waarmee gebouwd kan worden.  

Of om te knutselen zoals karton en lijm.  

https://youtu.be/q8WjMarHadg

