
 
 

Jezus wordt boos 
 
 
 
 
 
VERHAAL  

 

Jezus is in Jeruzalem. De meest heilige plek voor de Joden is in deze stad de tempel. Binnen in de 

tempel bevindt zich het heilige der heiligen. Daar staat de ark, de speciale kist waarin de platen steen 

liggen. In die platen steen heeft God zelf de leefregels van het joodse volk geschreven. Het is voor 

iedereen die bij een joodse groep behoort een bijzondere plek. Het is bijna Pesach. Het feest waarop de 

Joden herdenken hoe God hen heeft geholpen om uit de slavernij in Egypte te ontsnappen en vrij te 

worden.  

 

De stad is zich aan het voorbereiden op de festiviteiten. De mensen hebben Jezus gezien. De komst van 

Jezus maakt een hoop los. Er wordt gezegd dat hij wel eens de Verlosser zou kunnen zijn, de man die 

het joodse volk verlost van de nieuwe onderdrukker, de Romeinen, van het gevoel niet vrij te zijn. 

Jezus trekt naar de tempel. Hij stapt het plein voor de tempel op.  

 

Jezus kijkt rond en er borrelt iets in hem op. Hij ziet priesters en kooplui. Het lijkt wel alsof ze een 

soort markt hebben gemaakt van het tempelterrein. Je kunt er niet alleen offerdieren kopen maar van 

alles. Je kunt er zelfs geldzaken regelen. Maar niets daarvan draagt bij aan het Koninkrijk van God dat 

Jezus zo graag zou willen zien. Het is op deze manier geen plek waar men bezig is met waar het echt 

om draait. Ze hebben geen aandacht voor het goede maar dit is gewoon een plek van geld verdienen 

geworden en het is nog maar de vraag of dit eerlijk gaat ook. 

 

Jezus voelt boosheid. Hij loopt verder het tempelterrein op en laat z’n boosheid vrij. Hij kiepert de 

marktkramen en geldloketten om en jaagt alle niet oprechte verkopers en mensen met 

oplichterspraatjes de tempel uit. Hij roept boos: ‘De tempel is een plaats van gebed, hier is de ruimte 

om je te verbinden met God, liefde en eerlijkheid! Dit is geen rovershol om geld te verdienen of iets 

anders te doen om er alleen zelf beter van te worden.’ 

 


