
 
 

Vasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERHAAL ’Veertig dagen woestijn’ 
 

 

Jezus zwerft rond. Hij is net gedoopt door Johannes en wil nadenken over wat hij moet gaan doen in 

de toekomst. 

Wat is de weg die hij zal gaan? Hij weet dat God een bedoeling met hem heeft, maar ja… wat precies is 

hem nog niet duidelijk. 

Om er goed over na te denken zondert hij zich af van de andere mensen en gaat de woestijn in. 

Veertig dagen en nachten blijft hij daar. Veertig dagen alleen… geen mensen om mee te praten. Niets 

om hem af te leiden. 

 

Het lijkt alsof er iemand tegen hem praat. De stem zegt: “Is het waar wat de mensen zeggen? Ben jij de 

nieuwe koning?” Jezus denkt: “Wat verwachten de mensen dan van mij? Wat wil God van mij?” 

 

De stem gaat verder: “Probeer het dan! Tover stenen in brood!” “Nee”, denkt Jezus, “Ik ben geen 

tovernaar! Ik doe wat God wil en daardoor gebeuren er bijzondere dingen”.  

 

Dan zegt de stem: “Als je bijzondere dingen kan doen, spring dan eens van het dak van de tempel 

zonder dood neer te vallen. De engelen zullen jou vast wel opvangen. Doe het dan!” Jezus ziet de 

tempel. De stem blijft maar zeggen: “Doe het dan!” 

 

Nee, hij luistert niet meer naar de stem. Die stem wil hem verleiden tot slechte dingen. “Nee, zo ben ik 

niet en wil ik ook niet zijn,” denkt hij nu hardop. “Ik wil de mensen graag vertellen over God, over wie 

God is en wat hij van de mensen verwacht. Ik wil geen koning zijn op een gouden troon en met macht 

over de mensen heersen. Ik wil de mensen vertellen over God en het Rijk van God. Ik wil dat zij mij 

geloven om wat ik vertel.” 

 

Zo praat Jezus hardop. De stem blijft stil. Jezus voelt dat het nu tijd is om terug te gaan naar de 

bewoonde wereld.  

Veertig dagen in de woestijn, het is een hele beproeving geweest. Het was zwaar maar uiteindelijk was 

het goed! Jezus gaat sterker terug. De tijd in de woestijn heeft hem goed gedaan. Het is niet voor niets 

geweest. Jezus weet nu nog beter wat er moet gebeuren.  

 

Het zal niet gemakkelijk worden maar hij doet het. Dit is waarom hij op aarde gekomen is! 

 

 

 

 

 

 

 


