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Heel lang geleden in de tijd dat Jezus leefde, was er een kleine jongen, die woonde in een oude stad.  

Het jongetje heette Tiberius.  

De vader en moeder van Tiberius hebben een oppas voor het jongetje. De oppas heet Veronica en ze 

zorgt heel goed voor hem. Veronica vindt het niet moeilijk om voor Tiberius te zorgen. Hij is zo lief 

tegen iedereen. 

Tiberius wordt groot, hij wordt een man. Hij wordt zelfs de baas van de stad. Hij blijft aardig tegen alle 

mensen. Iedereen wil wel zijn vriend zijn. Veronica blijft bij Tiberius. Zij werkt nu voor hem. Maar dan 

wordt Tiberius ziek. Hij krijgt allemaal vieze vlekken op zijn lijf. De vlekken ruiken heel vies. Als je 

deze ziekte krijgt, word je de stad uit gestuurd. Niemand wil dan voor je zorgen. Maar Tiberius is de 

baas van de stad. Hij wil en kan niet weg gaan. Hij besluit om niet meer naar buiten te gaan. Hij blijft 

alleen nog maar in het paleis. Veronica blijft bij hem. Zij zorgt voor Tiberius. Ze ziet dat hij verdrietig 

is.   

Tiberius heeft gehoord dat Jezus in de stad is en dat Jezus mensen beter kan maken. “Wil jij vragen of 

Jezus naar mij toe wil komen, Veronica?,” vraagt Tiberius. 

Veronica wil alles doen om Tiberius te helpen. Ze doet een doek over haar hoofd en slaat die om haar 

schouders. Ze gaat de stad in om Jezus te zoeken. Maar in de stad zijn zoveel mensen. Het is veel 

drukker dan normaal. Ze staan langs de weg naar iets te kijken. Veronica probeert vooraan te komen 

om goed te kunnen zien. Dan ziet ze Jezus. Hij draagt een groot zwaar kruis. Soldaten schreeuwen 

tegen hem: “Loop door, schiet op!” Veronica snapt niet waarom Jezus gevangen is genomen. Hij vertelt 

de mensen over God en doet alleen maar goede dingen!  

Veronica ziet dat de zweetdruppeltjes over het hoofd van Jezus lopen. Ze prikken in zijn ogen. Ze wil 

iets voor hem doen. Ze stapt de weg op. Ze doet haar hoofddoek af en veegt zijn gezicht af met de doek. 

De doek wordt nat van het zweet van Jezus. Jezus kijkt haar aan. Wat is hij lief. Dan draait ze zich om 

en loopt verdrietig naar het paleis terug. “Ik moet dit aan Tiberius vertellen,” denkt Veronica. “Nu kan 

Jezus niet meer komen om hem beter te maken.”  

In het paleis gaat Veronica naar de kamer van Tiberius. Ze zegt: “Ik heb Jezus gevonden, maar hij is 

gevangen genomen. Ze gaan hem aan het kruis hangen. Het is zo erg wat ik heb gezien. Ik heb zijn 

gezicht droog gemaakt met mijn hoofddoek. Kijk maar!”  En dan zien Tiberius en Veronica geen natte 

vlekken, maar het gezicht van Jezus in de doek. En dan gebeurt er een wonder. Tiberius vieze vlekken- 

ziekte verdwijnen terwijl hij naar het gezicht van Jezus kijkt.  

Tiberius en Veronica zijn verbaasd en blij. Jezus heeft Tiberius toch beter gemaakt! 
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