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Jezus is in Jeruzalem. Hij is groots binnengehaald. Hij kwam aan op een ezel, mensen hadden zich
verzameld langs de weg en riepen allemaal: ‘Hoera, hosanna, onze koning is weer terug, hij stamt af
van de goede koning David! Met Jezus wordt alles anders.’ Ze zwaaiden met palmtakken van
blijdschap. De blije mensen horen bij het joodse volk, Jeruzalem is de belangrijkste stad van het joodse
volk. De joden zijn echter niet de baas in Jeruzalem. Dat is de Romeinse keizer. De Romeinse keizer is
echter niet van plan om de kleine provincie waar Jeruzalem in ligt, zelf te besturen. Deze taak is voor
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Pontius Pilatus, de landvoogd.

Pilatus bemoeit zich normaal weinig met joodse zaken zolang het maar rustig is in de provincie en de
boel economisch lekker draait. De mensen die roepen om een nieuwe koning maken hem zenuwachtig.
Hier zit hij niet op de wachten. Hij laat Jezus oppakken door zijn soldaten om hem te ondervragen.
Pilatus vraagt aan Jezus: ‘Ben jij koning van de joden?’ Jezus geeft antwoorden waar Pilatus niets mee
kan. Jezus zegt: ‘Mijn rijk is niet hier. Ik spreek over een koninkrijk in de hemel, een koninkrijk van
Gods liefde op aarde.’ Jezus wordt ter dood veroordeeld. Ze zullen hem kruisigen.

Jezus moet zelf zijn kruis dragen naar de heuvel buiten de stad. Daar zal hij aan het kruis worden
genageld. Door drukke straten loopt Jezus zijn lot tegemoet. In één van deze straten woont een vrouw.
Ze heet Veronica. Ze is helemaal van slag van wat ze heeft gehoord: ‘Jezus is ter dood veroordeeld’. De
stoet komt langs haar huis. Zo meteen komt hij langs als veroordeelde gevangene.

Ze vindt het eng en verdrietig maar ze is ook nieuwsgierig. Ze besluit toch langs de kant van de weg te
gaan staan. Ze hoort in de verte geluiden en ziet Romeinse soldaten naderen. Als ze goed kijkt, ziet ze
Jezus in hun midden. Hij strompelt, hij draagt zijn kruis maar het is te zwaar voor hem.

Jezus kan bijna niet meer. Op zijn hoofd hebben ze een kroon gezet, een kroon gemaakt van doornen.
De doornen steken in zijn hoofd. De mensen langs de kant van de weg roepen, joelen of staan
ademloos te kijken. Veronica kan het niet aanzien dat bijna niemand Jezus helpt, maar wat kan ze
doen.

De stoet is nu vlakbij haar huis. Ze besluit dat ze iets moet doen, ze kan het niet aanzien. In een
opwelling rent ze naar binnen, ze pakt een doek en rent de straat op naar Jezus. De soldaten kijken
vreemd op. Ze proberen haar tegen te houden maar Veronica zet door, ze komt bij Jezus en ze veegt z'n
gezicht schoon. De soldaten laten Veronica even haar gang gaan.

Ze loopt terug, terwijl de stoet verder trekt. Haar hart klopt in haar keel. Wow, heeft ze echt de
Romeinse soldaten getrotseerd en op deze drukke straat in het middelpunt gestaan en Jezus zweet en
bloed afgeveegd? Veronica kijkt de stoet die verder trekt na en wil eigenlijk weer naar binnen gaan. Ze
kijkt naar de doek die ze heeft gebruikt. Wat ziet ze? Ze vouwt de doek open en kijkt goed.

Haar ogen zien iets wat ze bijna niet kan geloven. In de doek ziet ze Jezus’ aangezicht! Veronica besluit
deze doek voor altijd te bewaren. Niet alleen voor haar maar voor iedereen die de doek nu en in de
toekomst wil zien. Dit is een wonder.



