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Het is onrustig in de stad Jeruzalem. Een paar dagen geleden is Jezus in de stad gekomen. Er hebben 

heel veel mensen langs de kant van de weg gestaan. Ze zwaaiden met palmtakken en riepen: “Hosanna, 

leve Jezus!” De mensen vertelden dat hij de nieuwe koning zal worden en zal zorgen dat alle mensen 

goed konden leven. Ze zijn blij dat hij is gekomen. Ze hopen dat er betere tijden zullen komen. 

 

Maar Jezus is opgepakt door de Romeinse soldaten. Pilatus heeft hen daarvoor op een avond op pad 

gestuurd. De soldaten zijn geholpen door Judas, een leerling van Jezus. Veronica is boos op Judas. 

Waarom heeft hij dat gedaan? Jezus is niet gekomen om een rijke koning met een paleis te zijn. Hij 

hoeft niet de baas van het land te zijn. Heeft Judas het niet goed begrepen? Veronica is ook bezorgd. Ze 

heeft gehoord dat Jezus nu bij Pilatus is om gestraft te worden. Maar Jezus heeft niets verkeerd 

gedaan! Hij zegt alleen dat God de baas is van alles en niet de Romeinse keizer of de mannen van de 

tempel. Hij wil de baas niet worden in Jeruzalem. Ze hoopt dat Jezus wordt vrijgelaten.   

 

Veronica doet de deur van haar huisje open. Ze staat in de deuropening. Het wordt druk in de straat. 

In de verte hoort Veronica geluiden. Daar ziet ze een groep soldaten aankomen. Er lopen mensen om 

de groep soldaten heen. Ze schreeuwen: “Aan het kruis met hem!” Aan de kant van de weg wordt het 

nu ook drukker. Sommigen mensen huilen en anderen bidden. Weer anderen roepen: “Jezus, we 

houden van jou!” Daartussen staan mensen die juichen. In het midden van al deze mensen is het stil. 

Daar loopt Jezus. Hij sleept een balk met zich mee. Het hout is veel te zwaar voor één man. De 

Romeinse soldaten hebben een man aangewezen om Jezus te helpen. Dat is Simon. Hij helpt Jezus het 

kruis te dragen. Jezus kan bijna niet meer. Hij heeft een kroon op zijn hoofd, gemaakt van doornen. Ze 

steken in zijn hoofd. Straaltjes bloed en zweet lopen van het gezicht van Jezus. 

 

Als Jezus vlak bij haar is, loopt Veronica naar binnen, pakt een schone doek en maakt deze een beetje 

nat. Dat loopt ze snel op Jezus af. Ze glipt tussen de soldaten en de schreeuwende mensen door. De 

Romeinse soldaten zien haar gaan. Een soldaat pakt haar bij haar arm. Hij wil niet dat ze bij Jezus in 

de buurt komt. Maar hij is te laat. Veronica veegt het gezicht van Jezus schoon. De doek is koel en 

Jezus kijkt haar aan. Nog nooit heeft ze zo’n lieve man gezien. Ze houdt haar adem in. De tijd staat 

even stil. Dan weet ze weer waar ze is. Ze draait zich om, maakt haar arm los en verdwijnt in haar 

huisje. 

 

Als de stoet voorbij is, loopt Veronica de richting in waar de mensen zijn gegaan. Ze loopt de stad uit. 

Ze komt op de heuvel waar meerdere kruizen staan. Dan wordt het kruis van Jezus rechtop gezet. 

Veronica ziet dat Jezus aan het kruis hangt. Dan verdwijnt de zon ineens. Ze schrikt. Snel gaat ze naar 

huis. Daar ligt de doek waarmee ze het gezicht van Jezus heeft gedroogd. Ze houdt de doek omhoog. 

Wat ziet ze daar? Het lijkt wel alsof ze het gezicht van Jezus ziet. Ze besluit om de doek niet meer te 

wassen. Ze zal Jezus en alles wat hij heeft verteld nooit meer vergeten.  


