
 
 

 
Pasen 
 
 

Het graf is leeg 

 

Jezus is gestorven aan het kruis. De vrienden van Jezus hebben hem van het kruis gehaald. Zijn 

lichaam hebben ze in doeken gewikkeld. Een vriend heeft een grote tuin, met een graf in de rotsen. 

Daar leggen ze Jezus lichaam neer. Een grote steen wordt voor het graf gerold en Romeinse soldaten 

bewaken het graf. Het is vrijdag. Als het donker is, begint Sabbat, de dag van de week die Joden 

volledig aan God wijden. Dat betekent ook dat ze dan het lichaam van Jezus niet verzorgen of 

bezoeken. Dat mag pas weer als het licht wordt op zondag, Dan is de rustdag afgelopen.  

 

Het is eindelijk zondagochtend. Maria Magdalena haast zich met een aantal andere vrouwen naar het 

graf van Jezus. Eindelijk kunnen ze doen wat ze allang hadden willen doen. Ze hebben kruikjes bij zich 

waar olie en lekker ruikende kruiden inzitten. Ze gaan het lichaam van Jezus insmeren en lekker laten 

ruiken. Dat is het laatste wat ze voor hem kunnen doen. 

 

Als de vrouwen bij het graf komen, zien ze dat de grote steen die het graf afsloot, er niet meer voor 

staat. Ze snappen niet hoe dat kan. De steen is groot en zwaar! Wie heeft de steen weggerold? Ze 

snappen er niets van en verbaasd willen ze het graf inlopen. Maar dan zien ze ineens twee mannen 

voor hen staan. Ze hebben stralend witte kleding aan. Het doet licht pijn aan hun ogen. De vrouwen 

schikken heel erg. 

 

Eén van de mannen zegt: “Wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Hij is hier niet meer, Hij 

leeft!” De vrouwen staren naar de grond. ‘’Weten jullie nog”, zegt de ene man in het wit, “dat Jezus het 

aan jullie verteld heeft, toen hij in Galilea was? Hij vertelde dat hij zou sterven aan het kruis maar op 

de derde dag zou opstaan uit de dood.” De vrouwen knikken. Ja, die woorden herinneren zij zich wel! 

 

De vrouwen lopen snel terug naar de andere leerlingen van Jezus en vertellen wat er gebeurd is bij het 

graf. De leerlingen geloven de vrouwen niet. “Jullie kletsen maar wat”, zeggen ze.  

 

Toch gaat Petrus snel naar het graf en hij kijkt naar binnen. Hij ziet géén lichaam van Jezus, maar wel 

allemaal witte doeken. Het zijn de doeken waarin ze het lichaam van Jezus hadden ingerold, toen ze 

hem van het kruis hadden gehaald. Petrus loopt het graf uit. De hele weg naar huis loopt hij na te 

denken over wat er gebeurd is en wat hij met zijn eigen ogen heeft gezien.  

 

 

 

 

 


