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VERHAAL 

 

Elke dag gaat Jezus naar een plek waar de mensen bij hem kunnen komen. Hij vertelt dan over het 

koninkrijk van God. Het koninkrijk waarin iedereen een goed leven heeft. Er is vrede en genoeg voor 

iedereen. Iedereen mag meedoen. Hij is niet bang om hierover te vertellen. Hij weet dat niet iedereen 

het met hem eens is. Soms ontstaat er dan een stevig gesprek. 

De mensen stellen hem ook vragen. Jezus doet altijd zijn best om alles zo uit te leggen dat de mensen 

snappen waar hij het over heeft. Toch zal hij niet heel vaak precies vertellen wat de mensen moeten 

doen. Dat is deze keer anders.  

In Israël zijn er twee groepen mensen die veel hebben gestudeerd over God en wat er over God wordt 

verteld. Ze lezen veel in hun heilige boek, de Thora. Het zijn de Sadduceeën en de Farizeeën. De 

Sadduceeën en de Farizeeën zijn het vaak niet met elkaar eens. Ze vinden allebei dat ze reuze veel 

verstand hebben van alles wat in de Thora staat en over alle leefregels. Dat noemen ze de geboden. 

Hierover discussiëren is heel normaal voor allebei de groepen.  

Jezus heeft net een discussie achter de rug met een man uit de groep van de Sadduceeën en een man 

van de Farizeeën heeft dat gehoord. “Ik ga Jezus eens even goed uitdagen. Wat die Sadduceeër kan, dat 

kan ik beter!”, denkt de Farizeeër en hij stapt op Jezus af.  

“Meester, wat vind u het belangrijkste gebod?”, vraagt hij. Jezus twijfelt geen seconde en zegt: “Je 

moet van God houden met hart en ziel en met je hele verstand. Máár er is een tweede gebod dat net zo 

belangrijk is. Je moet van een ander net zoveel houden als jezelf. Deze twee regels zijn aan elkaar 

gelijk. Ze zijn even belangrijk en het is de basis van alles. Van het geloof, de wetten en het hele leven.”  

De mannen zijn verbaasd. Zo’n slim antwoord, dat hadden ze zelf nooit kunnen bedenken.  

 

 

 

 


