
 
 

Het allerbelangrijkste is 
 
 
Heb je naaste lief… 

KAARTJES  

ER WAS EENS 
 
 
een oude vrouw            

EN ELKE DAG 
 
 
liep het hondje weg als zij het uitliet 
 
                     

 ER WAS EENS 
 
 
 
een man die dakloos was 
 

EN ELKE DAG 
 
 
 
zocht hij een plekje om te slapen 

 ER WAS EENS 
 
 
een meisje dat geen vriendinnen had 
 
 

EN ELKE DAG 
 
 
stond zij op het schoolplein in haar eentje 
                     

 ER WAS EENS 
 
 
een jongen die van voetballen hield 

EN ELKE DAG 
 
 
droomde hij van Ajax 

 ER WAS EENS 
 
 
een vogel die een vleugel miste 
 
 

EN ELKE DAG 
 
 
keek de vogel naar de lucht 
 
                     

 ER WAS EENS 
 
 
een jongetje dat heel brutaal was            
 
 

EN ELKE DAG 
 
 
kreeg hij straf                     

 ER WAS EENS 
 
 
een meisje dat gepest werd           
 
 

EN ELKE DAG 
 
 
had ze buikpijn als ze naar school ging                 



 
 

 

 

 

 

 

 

ER WAS EENS 
 
 
een man die altijd iedereen groette     
 
 

EN ELKE DAG 
 
 
lachte hij tegen iedereen die hij 
tegenkwam 
                     

 ER WAS EENS 
 
 
een baby die heel veel huilde 
 
 

EN ELKE DAG 
 
 
wiegde de moeder het kindje uren achter 
elkaar               

 ER WAS EENS 
 
 
een meester die heel slecht orde kon 
houden      
 
 

EN ELKE DAG 
 
 
was het een chaos in de klas              

 ER WAS EENS 
 
 
een juffrouw die heel streng was 
            
 
 

EN ELKE DAG 
 
  
stuurde ze wel een paar kinderen de klas 
uit              

 ER WAS EENS 
 
 
 een opa die van vissen hield 
 
 
 
 

EN ELKE DAG 
 
 
vroeg hij aan zijn kleinzoon of hij met 
hem mee ging                 

  

 

 

 


