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Jezus komt overal en vertelt overal over het koninkrijk van God op aarde. Hij legt uit wat het is. Alles
wat hij vertelt gaat hier over. Soms in een verhaal maar soms ook heel direct in leefregels. Het gaat ook
over de geboden, de leefregels die voorwaarden zijn voor het koninkrijk. Jezus zegt dat het kan maar
dat we ons wel op een bepaalde manier moeten opstellen en gedragen. Het onderwerp roept vragen op
bij verschillende mensen. Iedereen heeft zo zijn eigen ideeén over wat belangrijk is als het gaat om God
en hoe je een goed leven moet leiden.

Er komen altijd veel mensen naar Jezus luisteren. Ze stellen ook veel vragen en gaan in discussie.
Sommigen zijn nieuwsgierig maar er zijn ook mensen bij die zelf al veel gestudeerd hebben. Dat zijn de
Schriftgeleerden. Een van hen zegt tegen Jezus: ‘Wat is nou de allerbelangrijkste leefregel die er is?’

Jezus reageert direct en zegt: “Allereerst is het belangrijk dat ieder persoon van God houdt en met heel
zijn hart, zijn ziel en zijn hele verstand volledig voor God gaat. Houden van God, die Liefde is met alles
wat hij heeft en op elke manier dat hij kan.”

“Maar er is nog een tweede regel,” gaat Jezus verder, “Je moet van een ander houden als van jezelf.
Kijk met liefde naar de iedereen, zoals je ook vanuit liefde naar jezelf kijkt. Er zijn geen andere
leefregels belangrijker dan deze twee.”

De Schriftgeleerde kijkt Jezus nu met open mond aan. Hij is onder de indruk. Hij denkt: ‘Deze man
moet wel echt veel weten over wat het allerbelangrijkste is in het leven. Hij is iemand die de weg wijst.



