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VERHAAL 

 

Er waren eens een koning en een koningin. De koning en de koningin zijn de vader en moeder van een 

dochtertje. Een heel lief en mooi meisje. Ze houden heel veel van hun kleine prinsesje. 

 

In het koninkrijk woont ook een draak. Ieder jaar komt hij een meisje halen om op te eten. Dat moet 

gebeuren, anders zal de draak het hele land verwoesten. De draak heeft deze keer bedacht dat hij het 

prinsesje wil opeten. En daarom laat hij de koning en de koningin weten dat hij het prinsesje de 

volgende ochtend komt ophalen.  

 

Iedereen in het land is bang voor de draak. Als ze het horen dat de draak dit jaar het prinsesje wil 

opeten worden ze allemaal heel verdrietig. Want alle mensen houden van het prinsesje.  

 

Ridder Joris hoort de mensen vertellen over het plan van de draak en hij gaat snel naar het paleis. 

Als hij binnenkomt, ziet hij gelijk hoe verdrietig de koning en koningin zijn.  

 

“Laat mij met de draak vechten, koning!”, zegt Joris. “Ik wil de draak verslaan.” De koning wil alles 

proberen om zijn dochtertje te redden van de draak en zegt dat het goed is.  

 

’s Avonds als de sterren aan de hemel staan, loopt Joris naar het veld voor het paleis en wacht op de 

draak. Het prinsesje is Joris gevolgd en verstopt zich achter een boom. Ze gelooft in Joris. 

 

Als Joris de draak ziet aankomen, loopt hij gelijk op de draak af. Hij is niet bang voor die gemene 

draak. Hij steekt zijn zwaard naar voren, in de richting van de draak. Opeens vallen er allemaal sterren 

uit de hemel. Ze vallen op het zwaard van Joris. Het zwaard verandert in een toverzwaard. Joris raakt 

met zijn zwaard de kop van de draak. De draak valt dood neer en verandert plotseling in een lief 

lammetje.  

 

Het prinsesje rent van achter een boom het veld op. Ze pakt het lammetje in haar armen. Samen lopen 

Joris en het prinsesje het paleis binnen. De koning en koningin geven een groot feest. Het hele land 

viert met hen mee. Joris wordt beroemd om zijn goede daad. Iedereen praat er over. De mensen 

zeggen dat het een wonder is en God de sterren uit de hemel heeft gestuurd. 

Daarom noemen ze Ridder Joris voortaan Sint Joris.  

 

 

 

 

 


