Sint Joris

Het gevecht

HOUVAST
OP SCHOOL

Serie B Thema 30 Groep: 5,6

Bouwsteen: Het gevecht
Duur: 30-45 minuten
Focus binnen de Kennisbasis: Traditie en Transcendentie

Focus binnen Burgerschap: Kerndoel 1, 2, 3, 36, 37, 56, 58

LESOPBOUW Bijlagen:
o Het verhaal “Sint Joris”
e Het verhaal “Sint Joris” e Vertelplaat
e In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van Zelf toevoegen:
vragen. o

e Op verhaal komen: Joris of de draak?

ELEMENT
In de loop der jaren zijn er veel heldenverhalen ontstaan rond heiligen. Een bekende legende is Joris en de draak.

INTRODUCTIE

Heiligen zijn er om ons iets te leren over hoe we goed kunnen leven. Legenden zijn verhalen over de heiligen die
niet echt gebeurd hoeven te zijn om ons iets te leren over goed en kwaad. Het verhaal van Sint Joris gaat heel
letterlijk over het goede (Joris) dat het kwade (de draak) overwint.

HET VERHAAL ‘SINT JORIS’
Bewerking van een legende van de heilige Joris.

Vertel het verhaal en bekijk samen de vertelplaat.

IN HET VERHAAL STAPPEN



Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.

e Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.

e Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden.

e Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.

Verhelderingsvragen:

e Waarom brachten ze iedere dag een meisje naar de draak?
¢ Hoe wisten de mensen welk meisje naar de draak moest?
e Wat zei Joris tegen de draak om hem te kunnen doden?

Ervaringsvragen:

o Heb jij wel eens het gevoel dat je moet vechten tegen ‘een draak’?

e Zowel de koning als Joris doen een belofte. Wat heb jij beloofd? Kwam je je belofte na?

e Joris woont niet in de stad maar wil de mensen van de stad wel helpen. Heb jij wel eens iets voor een ander
gedaan zonder dat je de persoon kende?

e Joris was niet bang omdat hij vertrouwde dat het goed zou gaan en hij zou winnen. Heb je dat ook wel eens
gevoeld? Kun je daarover vertellen?

Levensbeschouwelijke vragen:

e Denk je dat dit verhaal echt gebeurd is? Waarom zou het dan nog steeds worden verteld? Wat maakt dit
verhaal tot een belangrijk verhaal?

e Joris kan drie beloningen krijgen; de mensen zijn heel dankbaar maar de koning belooft hem ook geld en
trouwen met de prinses. Dat betekent wonen in een paleis en leven in luxe. Wat zou jij willen krijgen?

e Joris zegt dat hij niet alleen vecht. Hij merkt dat God hem helpt. Hoe zou hij dat merken? Denk je dat het
mogelijk is, ook voor mensen van vandaag?

OP VERHAAL KOMEN ‘JORIS OF DE DRAAK?’
Dit spel kan in de gymzaal of buiten gespeeld worden.

e Kies een leerling die ‘de draak’ is.

e ‘De draak’ gaat even weg. ‘De draak’ mag niet weten wie ‘de prinses’ is.

e Kies een leerling die ‘de prinses’ is.

e ‘De draak’ komt er weer bij.

e Kies een leerling die ‘Joris’ is.

e De overige leerlingen zijn ‘het volk’.

e ‘De draak’ tikt ‘het volk’. Hij mag iedereen tikken, behalve ‘Joris’. Iedereen die getikt is, gaat op de grond
zitten.

e Als ‘de prinses’ getikt is, heeft ‘de draak’ gewonnen.

e Als ‘de draak’ getikt is door ‘Joris’, dan wint ‘Joris’.

e Als iedereen getikt is (het hele volk), behalve ‘Joris’ en ‘de prinses’, dan is het gelijkspel.




