
 
 

 
 
 
 

 

Sint Joris 

Lang geleden was er een klein koninkrijk. De mensen waren er gelukkig maar er was iets, 

waardoor er altijd een spanning te voelen was in het land. Overal in het land rook het naar 

zwavel. Het was altijd warmer dan in andere landen. Dat kwam omdat er een draak in het 

moeras leefde.  

Het gevaarlijke beest houdt zich rustig, want hij krijgt iedere dag twee schapen. Zo gaat het al 

een paar jaar goed. De mensen zijn zelfs gewend geraakt aan de draak in het moeras. Totdat, 

op een dag, de raadsman van de koning binnen komt rennen met ongewoon slecht nieuws.  

Hij stottert en hakkelt: “Maje… majes… majesteit, ik heb slecht nieuws! De… de schapen 

zijn… zijn op!” De ogen van de koning worden zó groot dat ze er bijna uitvallen! “Op? Dat.. 

dat is verschrikkelijk, want… wat zal de draak doen als hij honger krijgt?” stamelt de koning. 

Hij neemt een besluit.“We gaan het de draak persoonlijk vertellen!” 

Daar gaat de koning, op weg naar het moeras en naar de draak. Zweet staat op zijn voorhoofd 

en zijn knieën bibberen. Opeens ziet hij het enorme dier. Hij slikt een paar keer en begint dan 

te praten; “Waarde draak”. Zijn stem begint te bibberen. “Zoals u weet brengen wij iedere dag 

twee schapen… Maar helaas zijn de schapen op.” “Wat zeg je? Op?” brult de draak. “Wat 

kunnen we doen om u toch tevreden te maken? U mag alles vragen wat u wil…” “Alles?” De 

draak begint te lachen. “Hahahaha. Breng me dan maar elke dag een lekker jong meisje.” De 

koning weet niet wat hij hoort. “Dat meent u niet, dat kan toch niet…” “Je hebt me gehoord. 

Elke dag een meisje.” 

De koning weet niet wat hij moet doen en roept zijn raadsmannen bijeen. Maar hoe lang ze 

ook vergaderen, ze zien maar één oplossing en dat is doen wat de draak wil. De koning vertelt 

het aan de mensen: “Er is een groot probleem. De schapen zijn op en nu wil de draak elke dag 

een jong meisje. Wij hebben van alles bedacht maar helaas zit er niets anders op dan de draak 

te gehoorzamen. Daarom trek ik elke dag een briefje met een naam van een meisje uit deze 

gouden kelk. Het meisje dat op het briefje staat, wordt de volgende dag naar de draak 

gebracht. De koning roept dappere ridders op de draak te doden en hij belooft een mooie 

beloning. 

Vanaf die dag vertrekt er elke dag een meisje naar het moeras. Maar ook veel jonge mannen 

verdwijnen. Zij vertrekken omdat ze de draak willen verslaan, maar niemand ziet ze nog 

terug. Op een dag trekt de koning weer een briefje uit de kelk. Deze keer staat de naam van 

zijn eigen dochter op het lootje. De koning was er al bang voor. Zijn eigen dochter zal naar de 

draak moeten. Wanhopig roept de koning: “Alsjeblieft, is er dan niemand die de draak kan 

verslaan! De drakendoder krijgt duizend goudstukken en de hand van mijn dochter!” 



 
 

Op dat moment komt er een jonge man door de kasteelpoort. Niemand kent hem. “Majesteit, 

als u mij wapens geeft, dan zal ik de draak verslaan!” zegt de jongeman. “En wie ben jij dan 

wel?” antwoordt de koning. “Ik ben Joris!” “En waarom, beste Joris, zou het jou wel lukken 

om de draak te verslaan? Er zijn al veel jongemannen die het geprobeerd hebben.” “Je moet 

een draak verslaan, daar waar hij kwetsbaar is. En die kwetsbare plek vind ik met de hulp van 

God.” De koning heeft niet veel keuze nu het leven van zijn dochter op het spel staat, dus hij 

geeft Joris toestemming om wapens uit te zoeken. 

Met zijn geleende wapenrusting aan gaat Joris op weg naar het moeras. De draak maakt een 

vreselijk geluid. “En wie ben jij?” brult het monster. “Ik ben Joris, de heerser van het vuur!” 

“Whahahaha, jij een heerser?” Joris antwoordt zelfverzekerd; “Zeker, kijk maar! Ik heb de zee 

in brand gezet.” En hij wijst naar de horizon, die rood als vuur kleurt van de opkomende zon. 

Om te kijken strekt de draak zijn enorme lichaam uit. Joris steekt zijn lans snel daar waar hij 

denkt dat zijn hart zit. Maar het dier heeft geen hart. Joris is snel en trekt zijn zwaard. Hij hakt 

de kop van het enorme monster af. De draak is dood. 

“Beste Joris,” zegt de koning “We zijn jou voor altijd dankbaar! Je hebt je woord gehouden en 

de draak verslagen. Hier zijn de duizend goudstukken en je mag met mijn dochter trouwen.” 

Joris antwoordt: “Het spijt me, majesteit, maar ik trouw met iemand van wie ik houd. Het geld 

mag u verdelen onder de mensen van uw koninkrijk. En geef uw dankbaarheid aan God, want 

hij heeft dit land gered.”  

Joris en de mensen van het koninkrijk leefden nog lang en gelukkig. En omdat Joris het 

kwaad had verslagen werd hij Sint Joris genoemd. 


