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VERHAAL 

 

Aan de rand van de stad waar de struiken en bomen staan, woonde een draak. Een enge draak met een 

gemene blik in zijn ogen. De draak heeft altijd honger. Hij wil elke dag vlees en hij wil dat hij dat krijgt 

van de mensen van de stad. Elke dag brengen ze hem vlees. Maar dan is al het vlees op. De draak zegt 

dat hij nu elke dag een lekker jong meisje wil eten. Maar welk meisje? Hier heeft de koning iets op 

verzonnen. Hij schrijft de namen van alle meisjes op een kaartje en stopt ze in een kistje. Dan grabbelt 

hij en pakt hij één kaartje. Dit kaartje vouwt hij open en dan leest hij de naam voor. Het meisje met 

deze naam is voor de draak.  

 

Hij vraagt ook aan alle ridders of ze de draak willen verslaan. Als het ze lukt krijgen ze veel geld en ze 

mogen met de dochter van de koning trouwen.  

 

Net als elke ochtend staat de koning ook die dag op het balkon van zijn paleis. Hij ziet alle mensen van 

de stad op het plein. Ze zijn doodstil. Welk meisje zal vandaag naar de draak moeten gaan? De koning 

doet zijn hand in de kist en grabbelt. En als hij het lootje pakt zegt hij: “O, nee!” Want op het briefje 

leest hij de naam van zijn eigen dochter. Wat moet hij doen? Hij wil zijn dochter, de lieve prinses, niet 

aan de draak geven! Hij kijkt naar alle mensen van de stad. Ze hebben het al door en kijken al naar de 

prinses.  

 

Dan krijgt de koning een goed idee. Hij denkt: “Weet je wat? Ik vraag of er misschien toch nog een 

ridder is die deze draak wil verslaan.” Dan loopt er een jongen naar voren. Hij heet Joris en hij is geen 

ridder. Hij zegt: “Koning, ik doe dat voor u. Ik zal de draak voor u verslaan.” De koning moet lachen. 

Joris is maar een gewone jongen en alle ridders is het ook niet gelukt. Joris zegt: ”Gelooft u me niet? Ik 

ben niet bang en ik zal uw draak verslaan. Wacht maar af. Ik ben misschien niet zo sterk maar ik heb 

wijsheid.” En hij gaat op weg.  

 

Bij het moeras ziet hij de draak. Uit alle neusgaten van de draak stijgt een vieze, zwarte rook op. Wat 

een stank! Joris denkt: “Ik ben niet bang. Ik ben slim. Ik hoef ook niet bang te zijn. Het komt goed.” 

Hij zet een stapje naar voren. En nog een stapje. En dan heeft de draak hem gezien. De draak doet ook 

een stapje naar voren. Hij komt dichterbij. En Joris zwaait met zijn zwaard. En de draak zwaait met 

zijn scherpe klauw. Het wordt een heel erg gevecht. Joris houdt de meeste klappen tegen met zijn 

schild. De draak wordt er boos van. Zelf heeft hij geen schild en hij krijgt veel schrammen. Dan krijgt 

Joris een harde klap op zijn been. “Dat wordt een bult,” denkt hij. En als de draak met zijn staart tegen 

zijn neus slaat, drupt er bloed uit zijn neus in het gras. Maar dan voelt Joris zich ineens heel sterk 

worden. Het lijkt alsof hij niet meer alleen tegen de draak vecht. Hij steekt zijn zwaard recht vooruit en 

doodt de draak. De draak stort neer met een dreun op de grond.  

 

Hoera! Alle mensen vieren feest. Ze zijn van die vreselijke draak af! Voortaan hoeven ze geen vlees 

meer te brengen. Die draak eet nooit meer één van hun dochters! De koning is ook blij. Hij zegt: “Als 

beloning voor het doden van de draak mag je met mijn dochter trouwen.” Maar dat wil Joris niet. Hij 

hoeft geen beloning. Hij is blij dat hij dit heeft kunnen doen voor de mensen van de stad. Hij pakt zijn 

schild en zijn zwaard. Dan springt op zijn paard en vertrekt. Niemand heeft Joris ooit weer gezien 

maar iedereen vertelt nog steeds over hem. De mensen noemden hem Sint Joris omdat ze geloven dat 

God hem geholpen heeft.  

 


