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VERHAAL 

 

Jezus zit samen met zijn leerlingen te eten. Tijdens het eten zegt Jezus: “Jullie moeten in Jeruzalem 

blijven. Er zal iets gaan gebeuren met jullie, zoals God heeft beloofd.” Jezus zijn stem klinkt streng. 

“Jullie zullen het voelen. Jullie zullen de kracht van God voelen. De kracht van de Heilige Geest.” 

 

De leerlingen kijken een beetje geschrokken nadat Jezus dit gezegd heeft. Eén van de leerlingen vraagt: 

“Maar Jezus, wanneer komt het koninkrijk waar iedereen gelukkig is? Het koninkrijk waar niemand 

honger heeft, verdrietig is of bang hoeft te zijn? Wanneer komt het Rijk van God?” 

“Dat weet niemand,” antwoordt Jezus. “Alleen God. Hij zal bepalen wanneer het koninkrijk er zal zijn.” 

“En wat moeten wij dan in de tussentijd?” vraagt één van de leerlingen. Jezus antwoordt: “Jullie zullen 

de kracht van God voelen. God zal jullie helpen. Jullie zullen reizen naar plaatsen in de wereld en daar 

iedereen vertellen dat het Rijk van God eraan komt.” 

 

Uit de lucht komt een wolk naar beneden. Jezus verdwijnt in de wolk. Terwijl de wolk opstijgt staren 

de mannen hem na. Hoger en hoger klimt de wolk aan de hemel. Opeens klinkt er een stem: “Mannen! 

Wat staan jullie naar de hemel te kijken?” De leerlingen schrikken van de stem en kijken om zich heen. 

Er staan twee mannen in witte kleding voor hen. “Jezus is weggehaald en naar de hemel gebracht,” 

zegt één van de twee mannen. “Maar op een dag zal hij terugkomen. Op dezelfde manier als jullie hem 

hebben zien weggaan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


