
      

 

Serie B Thema 31 

 

Bouwsteen: Beloven 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie  

 

Focus binnen Burgerschap: Kerndoelen 1, 2, 3, 12, 35, 37, 

38, 54, 55 

 
 

LESOPBOUW  

• Het verhaal over ‘Hemelvaart’ 

 

• In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

• Op verhaal komen: Snoepje vol belofte 

 

 

 

 

 

ELEMENT 

Voordat Jezus naar de hemel gaat belooft hij iets en hij herinnert de leerlingen aan de belofte van God. 

 

INTRODUCTIE  

Hemelvaart wordt gevierd op de veertigste dag na zondag eerste Paasdag en tien dagen voor Pinksteren.   

Jezus belooft altijd bij hen te zullen zijn en herinnert de leerlingen aan de belofte van zijn vader, van God, dat de 

heilige Geest zal komen om hen te helpen. Dit gebeurt volgende week, op Pinksteren.  

De leerlingen worden achtergelaten met de beloftes van Jezus en God. Ze vertrouwen er op dat de belofte uit zal 

komen. Maar wanneer is niet bekend. Er wordt veel gevraagd van de leerlingen maar het is Jezus die het belooft.  

Vaak beloven we iets aan elkaar. De ene keer gaat het om iets groots en belangrijks, de andere keer om iets kleins. 

Het niet nakomen van een belofte wordt gevoeld als oneerlijk of verraad. Als je iemand iets belooft, moet je ook de 

intentie hebben om het ook echt te gaan doen. Je kan iets aan een ander beloven, maar je kan ook iets aan je zelf 

beloven. Soms moet je jezelf teleurstellen, zoals bij onze goede voornemens. Soms moet je anderen teleurstellen… 

 Groep: 5,6  

  

  

Duur: 30- 45 minuten 

Bijlagen: 

• Het verhaal ‘Hemelvaart’ 

• Vertelplaat 

 

Zelf toevoegen: 

• Koektrommel of een doos 

• Crêpepapierstukjes (15x15 cm) 

• Papiertjes (bijvoorbeeld 8x8 cm) 

• Plakband of lintjes 

• Pen of potlood 

Hemelvaart 

 

 

Beloven 



 

 

 

 

 
HET VERHAAL OVER ‘HEMELVAART ’   

Naar het Bijbelverhaal uit het Nieuwe Testament, De Handelingen van de Apostelen, Hoofdstuk 1; 4-11 

Vertel het verhaal en laat de vertelplaat zien. 

 
IN HET VERHAAL STAPPEN  

 
Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  

• Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

• Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

• Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  

 
Verhelderingsvragen: 

• Jezus praat over zijn Vader: wie is dat? 

• Wat is de heilige Geest? 

• Wat belooft Jezus aan zijn leerlingen?  

 

Ervaringsvragen: 

• Wie herinnert zich een belofte, die je aan een ander hebt gedaan? Welke was dat en wat gebeurde er na de 

belofte?  

• Herinner je je een belofte die iemand aan jou heeft gedaan? Welke was dat en wat gebeurde er na de 

belofte? 

• Hoe voelt het als iemand iets belooft maar het niet doet?     

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

• Wat gebeurt er als iemand zijn belofte niet nakomt?  

• Waarom is het belangrijk om dat wat je belooft ook te doen?  

• Is de ene belofte belangrijker dan een andere?  

• Welke beloftes zijn ‘heilig’? Welke beloftes maken heel veel stuk voor heel veel mensen?  

• Wat gebeurt er als je iemand niet meer kan vertrouwen? 

 
OP VERHAAL KOMEN  ‘SNOEPJE VOL BELOFTE ’  

 

De leerlingen gaan een Belofte-snoepje maken.   

 

• Geef elke leerling een klein papiertje.  

• Vraag de leerlingen om op dit papiertje iets te schrijven dat ze aan zichzelf beloven. Ze mogen ook iets aan 

een ander beloven.  

• Ze maken deze belofte met zichzelf want niemand behalve zijzelf weet wat ze opschrijven.  

• Ze doen dit in stilte. Het moet stil zijn omdat het zo een bijzonder momentje wordt. Een belofte is heilig. 

• Elk kind mag een stukje gekleurd crêpepapier uitzoeken.  

• Ze vouwen het papiertje op verpakken het als een snoepje in het crêpepapiertje.  

• Ze schrijven hun naam erop. 

• Alle ‘belofte snoepjes’ gaan in een koektrommel of doos.  

• Bewaar deze koektrommel of doos in de klas.   

• Spreek met de leerlingen af dat na twee weken de koektrommel/doos open gaat en ze hun belofte snoepje 

terug krijgen.  

• Dan kunnen ze deze weer open maken en kijken of het is gelukt de belofte na te komen.  

• Er kan dan een gesprek volgen over het lukken of niet lukken van de beloftes.  

 


