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Er is alweer een tijd voorbij gegaan sinds Tomas ook heeft gezien dat het echt Jezus was die bij hen
was gekomen. Jezus heeft hen nog veel geleerd. Ze hebben samen gegeten en gepraat. Zo ook op die
dag. Ze zitten weer aan tafel en eten samen.

Jezus kijkt rond en zegt: “Verlaat Jeruzalem niet maar wacht hier totdat zal gebeuren wat mijn vader
in de hemel heeft beloofd. Jullie weten dat Johannes ons doopte met water. Over enkele dagen zullen
jullie worden gedoopt met de heilige Geest.” De leerlingen kijken elkaar aan. Wat bedoelt hij daarmee?

Ze vragen hem: “Jezus, je hebt verteld dat het Rijk van God zal komen. Ga jij het Rijk van God in deze
dagen herstellen?” Jezus antwoordt: “Het is niet aan jullie om de dag en het uur te weten, die God
heeft vastgesteld. Maar jullie zullen de kracht ontvangen van de heilige Geest om in Jeruzalem en heel
het land, ja zelfs in heel de wereld over mij en het koninkrijk van God te vertellen.”

Jezus is nog niet uitgesproken of het lijkt alsof hij omhoog wordt getild. Jezus wordt voor hun ogen
door een wolk opgenomen. Ze staren hem na en ook als de wolk niet meer kunnen zien, blijven ze naar
de hemel staren.

Opeens merken ze dat er twee mannen met witte gewaden bij hen staan. Die mannen zeggen: “Mannen
van Galilea, wat staan jullie nou naar de hemel te staren. Deze Jezus die van u is weggenomen naar de
hemel zal op dezelfde manier terugkeren, als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.”



