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Die dag zijn de vrienden van Jezus weer bij elkaar. Ze zitten samen te eten en te praten. 

 

Plotseling horen ze een geluid. Het klinkt als de wind en het geluid wordt steeds harder. Het lijkt wel 

alsof het stormt. Ze horen de wind maar voelen hem niet. Dan ineens, uit het niets, komt er een soort 

vuur de kamer binnen. Het vuur gaat door de hele kamer en over de hoofden van alle vrienden heen. 

Ze voelen het. Ze verbranden niet. Het vuur is niet heet op hun vel aan de buitenkant maar het maakt 

de vrienden wel warm van binnen. Ze beginnen allemaal te praten. Ze willen aan iedereen vertellen 

over God en over Jezus. 

 

Op straat lopen mensen langs het huis. Ze horen de vrienden zelfs buiten praten. Veel van de mensen 

die langs lopen, zijn geboren in een ander land en spreken een andere taal. Ze blijven staan bij het huis 

waar de vrienden van Jezus zijn en zeggen tegen elkaar: “Hoe kan dat nou? Ze praten de taal van het 

land waar ik geboren ben. Zij zijn daar toch niet geboren? Hoe kunnen ze de taal nu spreken?”  

 

De vrienden van Jezus komen naar buiten en vertellen tegen iedereen die het horen wil over Jezus en 

over God. En alle mensen verstaan wat ze zeggen. Iedereen hoort het in zijn eigen taal. De mensen 

begrijpen er niets van. Hoe kan dat nu?  

 

 

 


