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VERHAAL 

 

Het is feest in Jeruzalem. Van alle dorpen uit de omgeving, ja zelfs vanuit allerlei verre, hele verre 

landen trekken de mensen naar de stad om het oogstfeest te vieren. Iedereen is op straat, de mensen 

zingen en dansen. Behalve de leerlingen van Jezus. Ze zitten bij elkaar, binnen in huis. 

 

Het is nu tien dagen geleden dat ze Jezus naar de hemel hebben zien gaan en er is nog niets gebeurd. 

Jezus heeft hun toch gezegd dat ze in Jeruzalem moesten blijven. Jezus heeft beloofd dat er iets zou 

gaan gebeuren. Maar wat dan…. 

  

En opeens gebeurt het. Het lijkt wel alsof het begint te stormen en te waaien in de kamer! Hoe kan dat 

nou? Het hele huis staat ervan te trillen. Meteen daarna verschijnt er iets dat lijkt op vuur. Het vuur 

deelt zich en het is alsof er tongen van vuur aan de hoofden van de leerlingen likken. Maar het is geen 

gewoon vuur. Het is niet heet aan de buitenkant en hun haar blijft gewoon zoals het is.  

 

Op dat moment voelen ze het van binnen. Ze worden warm van binnen. Ze beginnen allemaal te praten 

in vreemde talen. Wat gebeurt er! Mensen op straat horen herrie uit het huis komen. Ze kijken naar 

het huis. Wat gebeurt daar?  De leerlingen komen naar buiten en beginnen vol vuur te vertellen over 

Jezus en God en alles wat Jezus hen ooit heeft geleerd.  

 

Er wonen mensen van over de hele wereld in Jeruzalem.  Zij verstaan wat de leerlingen vertellen, 

iedereen hoort wat ze vertellen in hun eigen taal. Ze zijn heel verbaasd en zeggen tegen elkaar: “Dat 

zijn toch mannen uit Galilea? Hoe kennen zij nu ineens onze taal?”  

Mensen uit Egypte, Syrië, Mesopotamië, Perzië, Libië, Kreta en nog veel meer landen, maar ook 

Romeinen,  allemaal horen ze in hun eigen taal hoe de leerlingen vol vuur praten over God en wat God 

allemaal heeft gedaan. Sommigen zijn helemaal van slag en vragen zich af wat het te betekenen heeft.  

 

Anderen vinden het heel raar en zeggen spottend: “Ze hebben vast te veel gedronken.”   

 

 


