
 
 

 
Over Maria 
 
 

 

VERHAAL 

 

Iedere dag als Lauren naar school loopt met haar pappa, komt ze langs een heel groot gebouw. Pappa 

heeft verteld dat dat een kerk is. In de kerk praten mensen over Jezus en over zijn moeder, Maria. 

Pappa heeft gezegd dat die al heel lang dood zijn maar dat de mensen geloven dat ze toch met hen 

kunnen praten. Dat noemen ze bidden. 

 

Voor de kerk staat een heel groot beeld van een man. ‘Dat is Jezus,’ zei pappa. Jezus heeft arm omhoog 

en twee vingers wijzen naar de hemel. Zo doet mijn juf ook, denkt Lauren, als wij even moeten 

opletten. Jezus wil zeker ook dat we opletten. 

 

Mamma haalt haar vandaag uit school en ze lopen naar huis. Bij de kerk staat Lauren stil. ‘Dat is 

Jezus,’ zegt ze en ze wijst naar het beeld. ‘En dat is een kerk, zegt pappa. Zijn daar nu ook mensen die 

over Jezus en Maria praten?’ ‘Geen idee,’ zegt mamma. Lauren ziet dat de deur open staat. ‘Zullen we 

naar binnen?’ Mamma knikt, ‘dat kunnen we wel doen maar wel zachtjes praten. Dat hoort zo in een 

kerk.’  

 

Lauren stapt de donkere hal in. Er is nog een deur. Mamma duwt de deur open. Lauren houdt haar 

adem in. Wat is het groot binnen en wat hoog. Er staan allemaal beelden en er zijn overal kleuren. De 

zon schijnt door het gekleurde glas van de ramen. Lauren kijkt haar ogen uit. Dan ineens ziet ze een 

beeld van een vrouw. Ze kijkt heel lief en heeft een baby op haar arm. ‘Mag ik daar gaan kijken?’ vraagt 

Lauren. ‘Ja,’ zegt mamma, ‘maar niet rennen. Rustig lopen.’ Lauren doet haar best heel rustig te lopen. 

Ze staat voor het beeld en kijkt naar het gezicht van de vrouw. Het lijkt wel alsof de vrouw haar 

aankijkt. ‘Wie is dat?’ vraagt Lauren. ‘Dat is Maria,’ zegt mamma. ‘De mamma van Jezus.  Dat baby’tje 

op haar arm is Jezus.’ Lauren kijkt en denkt na.  

 

‘Mamma, mag ik ook iets tegen Maria zeggen?’ ’Wat bedoel je Lauren’, zegt mamma. ‘Pappa zegt dat de 

mensen hier met Maria praten en dat ze haar iets mogen vragen. Mag ik dat ook?’ Mamma denkt na. 

‘Ja, dat mag je,’ zegt ze, ‘maar dan steken we ook een kaarsje op. Dat hoort er een beetje bij in de kerk.’  

Ze pakken een kaarsje en steken het aan. Lauren kijkt naar het vlammetje en zegt: ‘Maria, mijn opa is 

ziek en hij heeft pijn. Ik wil zo graag dat hij geen pijn meer heeft. Ik wil zo graag dat de dokters hem 

helpen.’ Dan kijkt ze naar mamma. Mamma heeft tranen in haar ogen. ‘Huil maar niet mamma,’ zegt 

Lauren, ‘Maria helpt ons wel.’ 

 

Dan huppelt Lauren naar buiten. Ze was even vergeten dat ze rustig moest lopen maar ze voelt zich zo 

blij. Ze heeft met Maria gepraat.  

  

 

 

 

 


