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VERHAAL  

 

Dit is het wonderlijke verhaal van Bernadette Soubirous. Een meisje van 14 dat in het zuiden van 

Frankrijk leefde in het jaar 1858. Het gebeurde bij het plaatsje Lourdes, aan de voet van de Pyreneeën.     

Het is een kille dag in februari als Bernadette met haar zusje en een vriendinnetje hout gaat 

sprokkelen. Ze gaan naar de grot van Massabiele, een grote grot in de buurt. Omdat Bernadette snel 

last van haar longen heeft, hoeft ze niet zo hard te werken. Terwijl de andere meisjes dorre takken 

verzamelen en bij elkaar binden, gaat Bernadette op een steen zitten. Ze trekt haar omslagdoek om 

zich heen tegen de kou. Het water glinstert grijs en de vogels draaien rondjes hoog in de lucht. Ze kijkt 

naar de grijze rotsen die een stukje over het water heen hangen. Daaronder is het donker en vochtig.  

Plotseling voelt ze de wind stevig langs haar trekken. Als ze opkijkt, lijkt het alsof er licht uit de 

donkere grot komt. Dan ziet ze een witte sluier en een jonge vrouw die daar helemaal in het wit gekleed 

is. Ze glimlacht naar haar. Bernadette weet niet wie de vrouw is, ze is er stil van. Maar ze voelt zich fijn. 

Dan is de vrouw weer verdwenen en is de rots weer donker en grijs. Bernadette moet even op adem 

komen, maar dan vertelt ze wat ze gezien heeft. Ze vertelt het aan haar ouders en aan de pastoor. Hij 

vraagt zich af of het wel klopt wat Bernadette vertelt.   

Een paar dagen later gaat Bernadette terug naar de grot en weer verschijnt de jonge vrouw in het wit. 

Deze keer vraagt ze Bernadette om vaker terug te komen. Dat doet Bernadette. Elke keer ziet ze de 

witte vrouw die naar haar lacht. Het voelt alsof ze een vriendin is met wie Bernadette alles kan delen.  

Op een dag zegt de vrouw dat ze in de grot moet zoeken naar een bron van heilig water. Ze graaft met 

haar handen in de grond en ineens begint er een beetje water te stromen. Ook zegt de vrouw dat er een 

kapel bij de grot gebouwd moet worden. De grot moet een bedevaartsoord worden. Als Bernadette dat 

aan de pastoor vertelt, zegt hij dat ze moet vragen wie de vrouw is. Dat doet Bernadette. De vrouw 

vertelt haar dat ze Maria is, de moeder van Jezus. De pastoor begint Bernadette te geloven. Bernadette 

ziet haar in totaal achttien keer bij de grot van Massabiele. Gelijk begint ook een onderzoek of het waar 

is wat Bernadette vertelt. Veel mensen worden geïnterviewd en na drie jaar kan de bisschop niet 

anders besluiten dat dat Maria echt aan Bernadette is verschenen. Er wordt een beeld gemaakt naar de 

beschrijvingen van Bernadette, zoals zij Maria heeft gezien.  

Steeds meer mensen willen het verhaal horen van Maria van Lourdes. En steeds meer mensen willen 

zelf zien waar Maria aan Bernadette is verschenen. De bron blijft stromen en er wordt een kapel bij de 

grot gebouwd. Precies zoals Maria gevraagd had.  

Bernadette blijft heel gewoon en gaat in een klooster in de buurt leven. Ze gaat niet meer terug naar de 

grot, maar denkt nog vaak aan de verschijningen die ze heeft gezien. Ze overlijdt al op jonge leeftijd 

vanwege haar slechte gezondheid. Jaren na haar dood wordt ze heilig verklaard. Nog altijd trekken 

ieder jaar duizenden mensen naar Lourdes op bedevaart. Zieken nemen een bad in het water van de 

bron. Het geeft hun kracht en verlichting en soms worden er zelfs mensen genezen bij de grot. Artsen 

hebben deze genezingen onderzocht en 60 genezingen zijn erkend. Die kunnen nergens anders door 

gekomen zijn dan door het bezoek aan de grot. Meer genezingen worden nog onderzocht. Veel mensen 



 
 

branden een kaars bij de grot en nemen een flesje met het heilige water uit de bron mee. Soms in de 

vorm van het beeld van Maria van Lourdes.  


