
 
 

Saulus wordt Paulus 
 
 
 

VERHAAL 

 

Er is een hevige vervolging gaande tegen de volgelingen van Jezus in Jeruzalem. Ze zijn samen een 

groep, een beweging, van mannen en vrouwen die samenkomen om Jezus te blijven volgen. Dit wordt 

niet gewaardeerd door iedereen, omdat het een nieuwe manier van geloven en leven is. Daarom 

trekken veel volgelingen van Jezus naar het platteland en omringende gebieden. Alleen de apostelen 

blijven in de stad. 

Het is niet makkelijk. Een man genaamd Saulus maakt jacht op iedereen die zegt Jezus te volgen. Hij 

gaat van deur tot deur en pakt iedereen op die hij verdenkt en zet ze gevangen. 

 

Hij is van plan de goedkeuring van de hogepriester van de tempel te vragen zodat hij hem steunt in zijn 

strijd tegen Jezus’ volgelingen. Hij hoopt op een vergunning om onderweg volgelingen van Jezus op te 

pakken om ze bij aankomst in Jeruzalem in de gevangenis te gooien. 

 

Saulus is op weg naar Damascus om ook daar volgelingen van Jezus op te pakken. Saulus komt steeds 

dichterbij Damascus. Wat gebeurt daar? Hij kijkt omhoog. Hij wordt verblind. Een fel licht uit de 

hemel komt dichterbij. Het komt naar hem toe! Het licht is nu bij hem en omstraalt hem helemaal. 

Saulus valt van zijn paard en komt op de grond terecht.  

 

Saulus hoort een stem: ‘Saul……….Saul…...waarom vervolgt je mij?’ ‘Eeeehm…..wie bent u….wie bent 

u?’ antwoordt Saul. ‘Ik ben Jezus,’ hoort Saulus de stem zeggen….. ‘maar sta op Saul, ga naar de stad, 

daar zal iemand u uitnodigen om het juiste te doen.’ 

Iedereen die met Saulus mee was op deze tocht staat vol verbazing te kijken. Ze horen de stem maar 

zien niemand. Saulus krabbelt op, hij heeft zijn ogen open maar ziet helemaal niets. Hij is blind 

geworden. De anderen helpen hem op zijn paard. Ze rijden Damascus binnen. De komende drie dagen 

ziet Saulus niets, daarbij krijgt hij geen hap door z’n keel en zelfs drinken lijkt niet te lukken.  

 

In Damascus woont een volgeling van Jezus met de naam Ananias. Ananias hoort een stem die zegt: 

‘Ananias…’ Ananias herkent de stem van Jezus en antwoordt: ‘Ik ben hier!’ De stem praat verder ‘Ga 

naar de Rechte Straat en vraag bij het huis van Judas naar Saulus van Tarsus. Hij is daar en op dit 

moment aan het bidden.’ 

 

Ananias ziet het niet zitten. Hij zegt: ‘Heer, dit is de man die uw volgelingen in de gevangenis gooit en 

vervolgt, allemaal onschuldige mensen, deze man doet alleen maar kwaad! Hij heeft zelfs van de 

hogepriester een vergunning om al uw volgelingen in de boeien te slaan!’   

De stem geeft Ananias nu duidelijk antwoord: ‘Ga naar die man want ik heb hem uitgekozen om mijn 

naam en gedachtegoed te verspreiden onder alle volkeren via woorden en daden.’   

 

Ananias besluit direct te doen wat hij hoort, hij loopt naar het huis en ziet Saulus daar liggen. Saulus 

lijkt hem te verwachten. Ananias gaat naar Saulus toe, legt zijn handen op hem en zegt: ‘Saul, broeder, 

ik ben door God gezonden, Jezus heb je op weg hiernaar toe gezien. Dit zodat je weer kan zien dankzij 

de Heilige Geest.’ Meteen op dat moment vallen als het ware de schellen van Saulus’ ogen. Hij kan 

weer zien, meteen staat Saulus op en hij laat zich direct dopen op de eerste plek waar dit kan. Nu na 

zijn doop besluit hij door het leven te gaan als Paulus.  


