
 
 

De reizen van Paulus 
 
 
 

 

VERHAAL  

 

Paulus heeft zijn leven helemaal veranderd. Eerst was hij tégen iedereen die volgeling van 

Jezus was. Nu is hij zó onder de indruk van Jezus’ verhaal dat hij het aan iedereen vertelt die 

het maar wil horen. En eigenlijk ook aan wie het niet wil horen. Hij reist zelfs naar andere 

landen om maar zoveel mogelijk mensen het goede nieuws te vertellen. 

Met een boot, te voet en op zijn paard. Niets is hem te gek om landen af te reizen. Soms 

neemt hij iemand mee, soms reist hij alleen. Maar altijd vertelt hij de mensen die hij 

tegenkomt over Jezus, over Jezus’ leven, over dat hij dood was gegaan maar vooral dat hij 

weer was opgestaan uit de dood. En hij vertelt over wat deze mensen aan hun eigen leven 

kunnen veranderen. 

Nu is Paulus in Athene, in Griekenland. De Grieken hebben heel veel verschillende goden en 

ze hebben daar beelden van gemaakt. Die beelden staan in hun tempels. Voor iedere god is er 

wel een tempel.  

Hij vertelt aan iedereen die het horen wil over Jezus en wat er gebeurd is toen de vrouwen bij 

het graf kwamen en zagen dat Jezus er niet meer was . Paulus vindt dat iedereen moet weten 

dat Jezus weer levend geworden is. Hij vertelt het in de synagoge waar Joodse mensen bij 

elkaar komen, maar ook op de markt waar mensen gewoon hun boodschappen doen. 

De mensen in Athene vinden Paulus maar een vreemde man. Ze noemen hem een kletser, 

maar zijn stiekem ook wel nieuwsgierig wat hij te vertellen heeft. Op een dag gaat Paulus op 

een heuvel staan en zegt:  

“Mannen van Athene, ik zie hoe gelovig jullie zijn. Ik zag zelfs een altaar met daarop: Aan 

de onbekende god. Nou, ik ga jullie bekend maken wie die god is. Hij heeft de wereld 

gemaakt en alles wat daarin is. Hij is God, de Heer van hemel en aarde en geeft alles leven 

en adem. Alle mensen zijn door hem ontstaan, Hij heeft seizoenen gemaakt. Hij heeft alles 

gemaakt, zodat de mensen, wij, God zouden zoeken en misschien wel zullen vinden. Hij is 

namelijk dichtbij ieder van ons. Want wij hebben leven van God gekregen. Dat leven moeten 

we gebruiken zoals God het wil. En Hij heeft ons als voorbeeld Jezus gegeven. Om te 

bewijzen dat Hij er voor ons is, heeft Hij iets bijzonders gedaan. Jezus was dood, maar is 

levend geworden, Hij is opgestaan!” 

De meeste mensen kunnen dit niet geloven en spotten met wat Paulus vertelt. Ze maken ook 

Paulus belachelijk. Maar er zijn ook mensen die wel geloven wat Paulus vertelt over God en 

Jezus. Ze willen verder luisteren naar de verhalen van Paulus. Daarna gaat Paulus weer 

verder reizen naar andere landen. Hij belooft dat hij brieven zal schrijven om de mensen nog 

meer te vertellen en uit te leggen hoe ze bij Jezus kunnen horen.  


