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VERHAAL  

  
Paulus maakte vrienden overal waar hij kwam. Zijn vrienden wilden net als hij bij de groep 
van Jezus horen. Paulus kon heel goed over vertellen over God en over Jezus.  

Als Paulus weer wegging uit een stad, zeiden de mensen: ‘Oh Paulus hoe moet het als jij er niet 
meer bent. Dan is er niemand om iets aan te vragen als we het zelf niet meer zo goed weten. ’ 

Dan beloofde hij altijd brieven te zullen schrijven. Paulus schreef heel veel brieven. In zijn 
brieven hielp hij de mensen om te leven zoals Jezus het heeft gevraagd. 

Er is één brief die Paulus heeft geschreven die heel belangrijk is. Deze brief schreef hij aan 
zijn vrienden in de stad Korinthe. Korinthe ligt in Griekenland. Paulus is daar geweest toen hij 
door de wereld reisde om iedereen over Jezus te vertellen.  

In die brief schrijft Paulus over ‘liefde’. “Liefde is het allerbelangrijkste op de hele wereld”, 
schrijft Paulus. “Als er geen liefde is, gaat alles mis”. In de brief staat:  

‘Lieve vrienden in Korinthe, 
Lief zijn voor elkaar is het allerbelangrijkste! 
Als je van elkaar houdt, ben je niet jaloers of boos. Je bent dan altijd eerlijk. 
Geloof is belangrijk en hoop ook.  
Maar niks is belangrijker dan liefde. 
Liefde stopt nooit.’ 


