
 
 

Een brief van Paulus 
 

 

VERHAAL  

 

Paulus reist van land naar land en vertelt de mensen over Jezus. Veel luisteraars vinden het heel mooi 

en goed wat hij vertelt. Ze willen hun leven veranderen. Ze willen alles gaan doen zoals hij het vertelt! 

Ze willen Jezus gaan volgen. Ze laten zich dopen. Zo komen er in steden en dorpen groepen mensen 

die zich Christenen noemen.  

 

Maar dat is niet altijd even gemakkelijk! Als Paulus in de buurt is, kunnen ze hem vragen stellen. Dan 

krijgen ze te horen wat de bedoeling is. Maar als Paulus weer weg is, weten ze het soms ook niet zo 

goed meer. Sommige mensen zeggen dit en anderen dat. En ze krijgen ruzie.  

 

Paulus heeft daar iets op gevonden! Hij schrijft brieven aan de mensen waar hij is geweest. Hij geeft 

soms een antwoord op een brief die hij heeft gekregen. Maar soms schrijft hij ook omdat hij denkt dat 

het hen kan helpen! Bijvoorbeeld als hij hoort dat het niet goed gaat en dat de mensen ruzie maken. 

 

Eén van zijn brieven die Paulus heeft geschreven, is voor de mensen in Korinthe. Korinthe is een 

belangrijke stad in Griekenland. Toen Paulus voor de tweede keer op reis ging, is hij daar geweest. Er 

waren veel mensen die zich hebben laten dopen. Zij wilden volger van Jezus worden. Zij wilden 

Christen zijn.  

Hij schrijft een lange brief en hoopt dat ze zullen begrijpen wat hij bedoelt.   

 

‘Beste Korintiërs,  

Ik heb gehoord dat het bij jullie niet goed gaat.  

Lees deze brief heel goed. Hij gaat over de liefde. Zijn jullie vergeten hoe belangrijk liefde is?  

Ik heb jullie toch verteld over liefde?  Dat zijn jullie toch niet vergeten? 

Want zonder de liefde, beste mensen, is alles zinloos. 

Als je geen liefde hebt voor anderen, dan kun je beter niks zeggen. Alles wat je zegt, doet zeer aan je 

oren. Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. 

Zelfs als je alles wat je hebt, verkoopt en het geld aan de armen geeft, als je dat zonder liefde in je 

hart doet, betekent het niets. 

De Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn, 

De Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet beter vinden dan de ander. 

De Liefde is niet gemeen. De Liefde denkt niet alleen aan zichzelf. 

De Liefde is geen ruzie maken en geen wraak nemen. 

Nee… de liefde is blij worden van het goede en een hekel hebben aan het kwade. 

Door de liefde kun je alles verdragen wat er gebeurt. En door de liefde kun je altijd volhouden. 

Zonder liefde wordt het niets. 

Geloof,  hoop en liefde zijn belangrijk, maar de liefde is het allerbelangrijkst! 

 

Ik wens jullie Gods liefde, 

Groet, Paulus. 

 

 


