
 
 

 
Een brief van Paulus. 

 

 

VERHAAL 

 

Paulus reist rond in Klein Azië. Hij vertelt de mensen over Jezus en heel veel luisteraars worden 

geraakt door wat hij vertelt en worden een volgeling van Jezus.  

In heel veel steden en dorpen ontstaat een groep Christenen. Zij kennen de verhalen van Jezus en 

proberen er naar te leven. 

Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Als Paulus in de buurt is dan kunnen ze hem vragen stellen en 

om raad vragen hoe het allemaal precies moet. Maar als Paulus weer is verder getrokken dan weten ze 

het soms ook niet zo goed meer. Dan komen er discussies en soms wordt er zelfs ruzie gemaakt 

onderling. 

Paulus heeft daar iets op gevonden. Hij stuurt brieven naar de mensen van de steden waar hij eerder is 

geweest. Soms is het een antwoord op een brief die hij heeft gekregen van zo’n groep Christenen en 

soms schrijft hij ook spontaan, als hij hoort dat het er niet goed gaat en de mensen onderling strijden 

over de regels van de leer. 

 

Eén van zijn brieven  die Paulus heeft geschreven is voor de Christenen van Korinthe. Korinthe is een 

belangrijke havenstad in Griekenland. Paulus is daar tijdens zijn tweede reis geweest. Veel mensen 

hebben zich toen laten dopen om zich  bij de Christengemeenschap aan te sluiten. 

Nu hoort Paulus dat er in Korinthe onenigheid is ontstaan tussen de gelovigen en hij klimt in de pen. 

En hij schrijft:  

 

‘Beste Korintiërs, ik heb gehoord dat het bij jullie niet goed gaat. Helaas kan ik niet zelf naar jullie 

toekomen. Neem deze brief ter harte. Hij gaat over de liefde. De liefde die jullie uit het oog verloren 

zijn. 

Ik heb jullie toch verteld over die liefde?  Dat zijn jullie toch niet vergeten? 

Want zonder liefde, beste mensen, is alles zinloos. 

Als je geen liefde hebt voor anderen, dan zijn al je woorden als een schelle cimbaal, het doet pijn aan 

je oren. Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. 

Zelfs als je alles wat je bezit verkoopt en het geld aan de armen geeft. Als je het zonder liefde doet, 

betekent het niets. 

Liefde is geduldig en vriendelijk zijn, 

Liefde is niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet beter vinden dan de ander. 

Liefde is niet gemeen. Liefde denkt niet alleen aan zichzelf. 

Liefde is geen ruzie maken en geen wraak nemen. 

Nee, liefde is blij worden van het goede en een hekel hebben aan het kwade. 

Door de liefde kun je alles verdragen wat er met je gebeurt. En door de liefde kun je altijd volhouden. 

We zullen het van de liefde moeten hebben, beste mensen, want zonder liefde zijn we nergens. 

Dus, mensen van Korinthe, liefhebben, dat is wat ik jullie aan jullie vraag. Geloof en hoop zijn 

belangrijk, maar de liefde is het allerbelangrijkste!!! 

Hartelijke groet, 

Paulus.’ 


