
 
 

Mozes in het mandje 
 

 

 

VERHAAL 

 

Het volk is al heel lang in Egypte. Lang geleden zijn ze er naartoe gekomen omdat er geen eten was in 

hun eigen land. Eerst ging het goed. Na een tijd toen niemand meer wist hoe hun eigen vaderland er 

uit zag, werden ze slaven. Ze mochten niet meer zelf kiezen wat ze wilden doen en waar ze wilden 

wonen. Farao is de baas en alle mensen van het volk zijn slaaf. Farao is heel gemeen. Hij heeft gezegd 

dat het volk veel te groot wordt en daarom moeten alle jongetjes die geboren worden, gelijk gedood 

worden.  

 

Op een dag wordt er een jongetje geboren. Wat is hij mooi! Zijn vader en moeder verstoppen hem zo 

lang mogelijk. Maar een baby verstoppen is heel moeilijk! En dus bedenkt zijn moeder een plan. Ze 

legt hem in een mandje van riet en dat maakt ze helemaal dicht. Dan legt zij het mandje tussen het riet 

aan de oever van de rivier de Nijl. De grote zus van het jongetje verstopt zich tussen het riet en kijkt 

wat er gebeurt. De rivier neemt het mandje mee. Hoe loopt dat af?  

 

Het mandje drijft verderop weer naar de kant. Er staat een vrouw op de oever van de Nijl. Het is de 

dochter van de Farao. Ze wil zich wassen in het water. Haar dienaressen zijn bij haar. Ze ziet het 

mandje tussen het riet en stuurt haar slavin om het te halen. Zij maakt het mandje open en dan zien ze 

het jongetje. De dochter van Farao ziet gelijk dat het een baby van een slaaf is. Ze kijkt en vindt hem 

lief. 

 

De zus van het jongetje loopt snel naar de dochter van Farao. Ze vraagt: “Zal ik bij de Hebreeuwse 

vrouwen een voedster gaan zoeken. Zij kan de baby dan voeden.” De dochter van Farao zegt: “Ja, doe 

dat.” De zus haalt snel haar moeder. Als ze weer bij de dochter van de Farao zijn, doen ze net alsof ze 

elkaar niet zo goed kennen.  

 

De dochter van Farao zegt: “Neem dit kind mee en voed het. Ik zal u er persoonlijk voor belonen.” De 

moeder van het jongetje neemt haar eigen baby weer mee naar huis. 

De baby groeit en groeit en als hij groot genoeg is, brengt de moeder hem naar de dochter van Farao. 

Zij neemt hem mee in het paleis. Ze zorgt voor hem alsof het haar eigen zoon is. Zij noemt hem Mozes. 

 


