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De zonen van Jacob zijn door een hongersnood vanuit hun eigen land naar Egypte gevlucht. Ze hadden
gehoord dat daar voedsel en werk zou zijn. Ze hebben daar hun broer Jozef teruggevonden. Dankzij
Jozef had de farao opdracht gegeven om zeven jaar lang veel graan op te slaan. Nu was de oogst
minder goed maar doordat er grote voorraden zijn, is er geen honger in het land.

Na hen komen er nog meer van hun volk. Als ze in Egypte komen, is daar inderdaad voedsel en werk.
In het begin gaat het goed. Er komt een nieuwe farao en hij laat ze als slaven werken. Maar de farao
krijgt echt een hekel aan het volk van Jacob. Het volk wordt groter en groter en hij vindt dat er teveel
komen. De farao bedenkt daarom een gemeen plan. Hij geeft de opdracht: “Gooi alle pasgeboren
jongetjes in de rivier de Nijl.”

Dan wordt er een jongetje geboren. Levi, één van de twaalf zonen van Jacob is de vader. Zijn vrouw
verbergt de baby drie maanden lang. Ze wil niet dat haar zoon gevonden wordt door de soldaten want
dan zullen ze hem in de Nijl gooien en zal hij verdrinken.

Maar het jongetje nog langer verborgen houden, dat lukt niet. Hij maakt te veel geluid en dus bedenkt
ze een plan. Ze maakt een mandje van riet. De gaatjes strijkt ze dicht met teer. Zo blijft het mandje
drijven. Ze legt het jongetje erin. Dan legt zij het mandje tussen het riet aan de oever van de Nijl, vlak
bij de plek waar de dochter van de farao altijd een bad neemt. Het jongetje heeft een oudere zus
Miriam. Zij ziet alles gebeuren.

Daar is de dochter van de Farao. Ze stapt in de Nijl om zich te wassen in de rivier. Wat hoort ze daar?
Dan ziet zij het mandje tussen het riet. Ze stuurt één van haar slavinnen om het mandje te gaan
pakken. Als ze het open maakt, ziet ze een huilend jongetje. “Ach, wat lief! Kijk nou!” Ze kijkt goed
naar het kindje. “Ach, het is een baby van het volk van Jacob,” zegt ze vol medelijden. Ze kijkt nog eens
naar het jongetje. “Ik wil hem houden,” zegt ze.

Dan komt Miriam , de zus van het jongetje opeens uit het riet en vraagt aan de dochter van de farao:
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“Zal ik iemand zoeken die het jongetje borstvoeding kan geven? Ik weet wel iemand.” “Ja, heel graag,”
zegt de prinses. Miriam haalt snel haar moeder op.

De prinses is heel blij als de moeder van het jongetje zegt dat ze hem wel te eten wil geven. Ze zegt: “Ik
geef de baby zijn naam. Hij heet Mozes. Neem dit kindje mee en voed hem voor mij. Ik zal u er een

beloning voor geven.”

En zo komt Mozes weer bij zijn moeder. NU is hij veilig want de dochter van de farao beschermt hem.
Maar niemand mag weten wie hij eigenlijk is.



