
 
 

De brandende braamstruik. 
 

Ik ben die is 
 
 
WERKBLAD  

 
 
 

 

 
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo ziet het woord ‘JHWH’ eruit in het Hebreeuws. Hebreeuws lees je van rechts naar links.  

De naam van God is zo niet uit te spreken.  

Vaak wordt in de uitspraak een ‘a’ en een ‘e’ toegevoegd. Mensen zegen dan: Jahweh. 

Maar Joden spreken de naam van God nooit uit. Zij geloven dat dat niet de bedoeling is.  

 

Teken je eigen naam zonder klinkers op de Hebreeuwse manier, dus van rechts naar links. Maak er 

mooie en kleurige letters van. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Zoek de betekenis van jouw naam op  

Mijn naam betekent:  

 


