
 
 

De brandende braamstruik 
 
Dat kan ik toch niet 

 

WERKBLAD  

Ik vind het boek stom.  

Ik kan dat toch niet lezen.  

 

 

   Ik ga de ruzie uitpraten.  

Ik wil graag weer samen spelen.  

 

Ik wil de ruzie niet uitpraten.  

Straks krijgen we nog meer 

ruzie.  

 

  Ik ga beginnen in het boek.  

Het lukt me wel en het wordt vast 

leuk.  

 

Mijn moeder kookt iets nieuws.  

Ik lust dat vast niet.  

 

 

  Ik kan in mijn team nieuwe dingen 

leren.  

Misschien maak ik wel nieuwe 

vrienden.  

Ik ga niet rekenen.  

Het is toch te moeilijk.  

 

  Ik ga gezellig met mijn moeder 

mee  

De mensen zijn vast aardig.  

 

Ik ga niet bij een nieuw 

voetbalteam.  

De kinderen zijn vast zo leuk 

als in mijn oude team.  

  Ik ga beginnen met opruimen. 

Misschien wil mamma me straks 

wel helpen als ik het moeilijk vind.  

 

Ik ga mijn kamer niet 

opruimen.  

Het wordt toch weer een 

rommel 

  Ik ga lekker naar bed.  

Dan kan ik nog even lezen voordat 

ik ga slapen.  

 

Ik wil niet met mijn moeder op 

visite gaan. 

Ik houd niet van vreemde 

mensen. 

 

  Ik ga het proberen.  

Als de sommen me niet lukken, 

vraag ik iemand om mij te helpen.  

Ik wil nog niet naar bed, ik kan 

toch nog niet slapen.  

 

  Ik ga het nieuwe eten proberen.  

Misschien wordt dit wel mijn 

lievelingseten! 

 

 

 

 

 

 

 


