
 
 

De uittocht uit Egypte 

 

 

 

VERHAAL  

 

Mozes kan zijn oren bijna niet geloven. Het is gelukt. God heeft hem gezegd dat iedereen zich moet 

haasten en dat ze staand hun eten op moeten eten alsof ze op ieder moment moeten vertrekken. Ze 

kunnen niet wachten tot het brood gerezen is. Ze moeten plat brood eten. Mozes zegt het tegen 

iedereen. Ze dragen hun spullen op hun schouders of ze leggen het in karren. 

 

Voordat het volk in een enorm grote groep wegtrekt, spreekt Mozes de mensen toe. “We moeten deze 

dag niet vergeten. Dit is de dag waarop we zijn weggetrokken uit Egypte, het land van onze slavernij. 

We gaan op weg naar het land dat God voor ons heeft uitgekozen, een land van melk en honing. Dat 

land heeft God al aan onze voorvaderen beloofd. We moeten dit vanaf nu ieder jaar gaan vieren met 

een groot feest.”  

 

Om bij het beloofde land te komen, moet het volk een lange reis door de woestijn maken. In deze 

woestijn ligt ook een grote zee, de Rietzee. God trekt met het volk mee. Overdag is hij bij hen als een 

grote wolk. ’s Nachts zien ze een vuurzuil. God is er altijd. 

 

Ondertussen is de farao boos geworden om wat er is gebeurd. Hij bedenkt zich. Hij besluit  zijn leger 

achter volk aan te sturen om hen weer gevangen te nemen en mee terug te brengen. 

 

Wanneer het volk bij de Rietzee aangekomen is, horen ze in de verte de soldaten van de Farao 

dichterbij komen. Ze worden bang en roepen tegen Mozes: “Wat moeten we doen? Straks worden we 

hier wel allemaal gevangen genomen of gedood!” 

 

Dan spreekt God tot Mozes. “Wees niet bang. Zeg tegen de mensen dat ze naar de kust van de Rietzee 

moeten gaan. Jij moet dan je staf omhoog heffen en de zee zal in tweeën splijten. Zo kunnen jullie over 

de bodem van de zee doortrekken.” Zo gebeurt het. De Egyptenaren zetten de achtervolging in. Het 

volk loopt snel door de zee, met aan beide kanten grote muren van water. Ze bereiken de overkant. 

Dan heft Mozes opnieuw zijn staf omhoog, en laat al het water terugstromen. De soldaten van de 

Egyptenaren worden bedolven onder het water. 

 

Zo redt God het volk van de slavernij in Egypte. 


