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VERHAAL 

 

Het volk is al weken onderweg. Ze trekken door de Sinaï-woestijn. Daar, dicht bij de berg Sinaï zetten 

ze hun tenten op. Mozes gaat de berg op. Hij wil dicht bij God zijn en boven op de berg voelt hij dat. 

Als Mozes boven is, hoort hij God. God zegt: “Je hebt met je eigen ogen kunnen zien hoe ik voor het 

volk zorg. Als zij mij gehoorzamen en zich aan mijn regels houden, zullen zij mijn speciale volk zijn. 

Het volk van God.”  

Zodra Mozes beneden is, vertelt hij het gelijk aan de mensen.  Dat willen de mensen wel, Gods speciale 

volk zijn, dus ze zeggen allemaal: ‘Ja, wij zullen dat doen.’ 

Mozes gaat opnieuw de berg op en even later komt hij weer beneden. Hij zegt tegen de mensen: ‘God 

heeft gezegd dat hij in een dichte wolk zal komen en zal spreken tot jullie. Ga je wassen en schone 

kleren aan trekken. Jullie mogen niet op de berg komen, zelfs niet met één vinger de berg aanraken. 

Als je dat wel doet, wordt het je dood.’ 

Drie dagen later begint het te onweren, met veel donder en bliksem. Rond de top van de berg hangt 

een dichte wolk. Iedereen is bang. Mozes neemt de mensen mee het kamp uit, op weg naar de berg. Ze 

gaan God tegemoet. Aan de voet van de berg blijven ze staan. Nu is de hele berg vol rook en vuur. Dan 

hoort Mozes God roepen: “Kom naar boven, Mozes.” Mozes gaat de rokende berg op. De mensen 

kijken hem na. Bovengekomen zegt God tegen Mozes: “Waarschuw de mensen dat zij niet moeten 

proberen mij te zien. Ze moeten op afstand blijven.” Opnieuw gaat Mozes naar beneden en dan klinken 

de belangrijke regels van God. 

“Ik ben jullie God, die jullie heeft bevrijd uit de slavernij van Egypte. Jullie mogen geen andere goden 

hebben. Ik ben jullie enige God. Je mag geen godenbeelden maken en er voor knielen en bidden. 

Alleen iemand, die een goed mens is en zich aan mijn regels houdt, hoort bij mij. Ik zal voor eeuwig 

houden van die mens. Niemand mag mijn naam zonder respect gebruiken en op de sabbat, de rustdag, 

mag je niet werken, want van die dag heb ik een heilige, een speciale dag gemaakt. Ik heb zelf in zes 

dagen de wereld gemaakt en de zevende dag gerust. Heb respect voor je vader en moeder. Dood 

niemand. Blijf trouw aan met wie je getrouwd bent. Steel niet en wees niet jaloers op wat anderen 

hebben. Vertel geen leugens.” 

De mensen horen al deze regels, terwijl de bliksem flitst en de donder dondert om de berg. De mensen 

horen zelfs trompetten. De mensen beven van angst en durven geen stap te zetten.  

Ze zeggen tegen Mozes: ‘Als God nog meer tegen ons zegt, zullen we sterven. Jij moet tegen ons 

praten.’ Maar Mozes zegt: ‘Wees niet bang. God is gekomen om jullie duidelijk te maken dat God de 

enige God is.’ Mozes loopt zonder angst de berg op, de wolk waar God is, tegemoet.  

Als Mozes boven is, zegt God: “Zeg tegen de mensen dat ik vanuit de hemel tegen ze gesproken heb. 

Zeg hen ook dat ze een altaar maken van aarde, met hun handen. Daarop kunnen zij mij eren door 

offers te brengen van hun dieren of graan. Dan zal ik hun offers aannemen.” Mozes gaat naar beneden 

en vertelt dit aan het volk. Ze gaan aan de slag. Ze maken een tent en een altaar. Dit is voortaan hun 

heilige plaats. Alles maken ze zoals God aan Mozes had gezegd.  

 

 



 
 

 

 

 

 

Op een dag gaat Mozes weer de berg op en hij blijft deze keer heel lang weg.   

De mensen beginnen tegen Aäron te zeuren en te klagen. Ze hebben geen geduld meer. ‘Mozes komt 

vast niet meer terug,’ zeggen ze, ‘God heeft ons in de steek gelaten. Laten we een god maken die ons 

verder kan leiden.’ Aäron geeft ze hun zin en zegt: ‘Verzamel alle gouden sieraden, dan smelten we 

deze en maken we er een kalf van.’ Als het beeld klaar is, maken ze een altaar voor het beeld en ze 

offeren een aantal dieren. Ze maken er een groot feest van. Ze dansen, eten en drinken en maken 

plezier en vereren het kalf alsof het God zelf is. 

God ziet alles en zegt tegen Mozes: “Ga naar beneden, want het volk is ongehoorzaam. Ze overtreden 

mijn regels. Ik zal ze moeten straffen.” Maar Mozes probeert het voor de mensen op te nemen. ‘Denk 

aan alle moeite die u hebt gedaan voor uw volk. Denk aan wat u beloofd hebt aan onze voorvaderen 

Abraham, Jacob en Isaak. Het volk zou talrijker worden dan de sterren aan de hemel.’ God luistert 

naar Mozes en stuurt hem naar het volk terug met de stenen platen vol met de regels op de voor en 

achterkant. De regels van Gods verbond met de mensen.   

Als Mozes in het kamp komt, ziet hij de feestende mensen rondom het gouden beeld. Mozes kookt van 

woede. Hij gooit de stenen platen op de grond en roept zijn broer Aäron en vraagt waarom hij dit heeft 

laten gebeuren en aan mee heeft gewerkt.  

Mozes laat het volk weten dat ze straf verdienen omdat ze zwaar gezondigd hebben tegen God en Gods 

regels. Hij zal opnieuw de berg op gaan om God te vragen het volk te vergeven.  

Op de berg vraagt hij vergiffenis voor zijn volk. ‘U moet mij maar straffen,’ zegt Mozes. Maar dat wil 

God niet. God zegt:  “Jij moet het volk leiden naar de plaats die ik zal aanwijzen en ik zal het volk 

straffen op een moment dat ik bepaal.” En zo gaat het gebeuren.  

 

 

 

 

 

 


