
 
 

De tien geboden 
 
 
 

VERHAAL 

 

Een maand nadat het volk in de woestijn geholpen was door God en het manna voor het eerst had 

gegeten, komen ze aan in de Sinaï-woestijn. De woestijn heet naar de berg in deze woestijn, de Sinaï. 

De mensen zetten hun tenten op aan de voet van de berg. Mozes klimt naar boven om een rustige plek 

te vinden waar hij kan bidden. Terwijl hij aan het bidden is, hoort hij de stem van God die zegt: “Je 

hebt met eigen ogen kunnen zien hoe ik voor het volk zorg. Dat doe ik omdat jullie speciáál voor mij 

zijn. Als ze mij gehoorzamen en mijn regels niet overtreden, blijft dat zo. Sommigen zullen jullie 

daardoor het volk van God noemen.” Mozes keert terug naar het tentenkamp en vertelt wat hij van 

God heeft gehoord aan iedereen. “Wij zullen God gehoorzamen en ons aan de regels houden,” zeggen 

ze allemaal. 

 

In de dagen daarna gaat Mozes regelmatig de berg op en komt hij naar beneden met een boodschap 

van God. Hij zegt onder andere tegen de mensen: “God heeft gezegd dat hij in een dichte wolk naar ons 

toe zal komen en tot ons zal spreken. Jullie mogen niet op de berg komen. Alleen als jullie horen dat er 

op de ramshoorn geblazen wordt, mogen jullie de berg beklimmen.” 

 

Drie dagen later begint het te onweren, met veel donder en bliksem. Boven de top van de berg hangt 

een dichte wolk. Het hele volk is bang. Ze hebben ontzag voor God. Mozes brengt de mensen bij elkaar 

aan de voet van de berg. De hele berg is nu vol rook en vuur. Dan hoort Mozes God, die zegt: “Kom 

naar boven, Mozes. Waarschuw de mensen dat zij niet moeten proberen om mij te zien. Ze moeten op 

afstand blijven. Anders moet ik ze straffen.” Mozes gaat de berg op en verdwijnt in de wolk van rook. 

 

De mensen moeten lang wachten totdat Mozes terug komt. “God zal zo tegen jullie allemaal spreken,” 

zegt hij, “Blijf hier wachten en ga de berg niet op.” Dan gaat het harder onweren en stormen rond de 

berg. Plotseling horen de mensen Gods stem: “Ik ben jullie God. Ik heb jullie bevrijd uit de slavernij in 

Egypte. Jullie mogen geen andere goden aanbidden. Ik ben jullie enige God. Dit is de eerste regel. Ik 

geef jullie nu de volgende regels. Jullie mogen geen beelden van steen of hout van mij maken. Jullie 

moeten mijn naam met respect gebruiken. Jullie mogen op de zevende dag, de rustdag, niet werken, 

want dat is een heilige dag. Jullie moeten respect hebben voor je vader en moeder. Jullie mogen 

niemand doden. Jullie moeten trouw zijn en blijven. Jullie mogen niet stelen. Jullie mogen geen 

onwaarheden vertellen. En de laatste regel is: jullie mogen niet jaloers zijn. Dit zijn mijn tien geboden. 

Als jullie die regels volgen, hebben we een verbond. Wij horen dan bij elkaar.”  

 

De mensen bibberen en beven. De storm loeit rond de berg. Niemand durft te bewegen. God praat 

tegen hen! Ze zijn bang en roepen naar Mozes: “Alsjeblieft Mozes, praat jij toch alleen met God en 

vertel ons daarna wat hij zegt! Dit is te veel voor ons. Als God tot ons spreekt, zullen we sterven!” Maar 

Mozes antwoordt: “Wees niet bang. God heeft alleen maar zijn stem laten horen om jullie duidelijk te 

maken dat jullie ontzag voor hem moeten hebben.” 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Mozes is niet bang voor God. Hij loopt berg op, regelrecht de storm van God in. De mensen blijven 

achter bij de voet van de berg. Op de top stormt het niet. Daar is het juist heel rustig. Eenmaal boven 

aangekomen, gaat Mozes bidden. Er gaan dagen voorbij. Na een week is het eindelijk zover. Mozes 

hoort: “Ik zal je stenen platen geven waarop mijn leefregels staan. Deze platen zijn het bewijs van het 

verbond tussen mij en het volk. Geef deze stenen platen aan de mensen. Vertel ze dat ze een grote 

houten kist moeten maken om de platen in te bewaren. Deze kist moeten jullie ‘de Ark van het 

Verbond’ noemen.” 

 

De mensen onderaan de berg worden steeds ongeduldiger. “Waar blijft Mozes toch? Misschien is hij 

wel dood! Niemand kan zo’n storm overleven.” Ze beginnen te klagen en te zeuren. Op een gegeven 

moment zeggen ze tegen elkaar: “God heeft ons in de steek gelaten. Hij heeft onze leider weggenomen. 

We moeten een nieuwe god vinden die voor ons kan zorgen. Laten we al onze sieraden omsmelten en 

er een mooi beeld van maken. Dat beeld kunnen we aanbidden, en dan zal die andere god ons wel 

helpen.” Ze maken een gouden kalf en wanneer het beeld klaar is, worden er dieren geofferd aan het 

Gouden Kalf en een groot feest gevierd. Ze zingen, dansen, eten, drinken, maken plezier en vereren het 

gouden kalf alsof het God zelf is. 

 

God ziet dit alles gebeuren en zegt tegen Mozes: “Ga terug naar beneden, want het volk gehoorzaamt 

mij nu al niet meer. Ze overtreden mijn regels. Ik zal ze moeten straffen.” Mozes neemt het voor de 

mensen op en antwoordt: “Denk toch aan alle moeite die u voor uw volk hebt gedaan. Denk toch aan 

wat u beloofd heeft aan Abraham, Jacob en Isaäk. U heeft hen beloofd dat u hen zou beschermen en 

hun volk zo talrijk zou maken als de sterren aan de hemel.” God luistert naar Mozes en besluit het volk 

niet te straffen. God geeft Mozes de stenen platen. Daarop heeft God zelf al zijn wetten en regels 

opgeschreven. God stuurt Mozes terug naar beneden. 

 

Als Mozes bijna beneden is, ziet hij de feestende mensen rondom het gouden kalf. Mozes kookt van 

woede. God zei dat ze zijn regels hadden overtreden maar zo erg had hij niet verwacht. Hij gooit de 

stenen platen op de grond en ze breken in stukken. De mensen houden hun adem in. Mozes pakt het 

gouden kalf en smijt het in het vuur. Iedereen kijkt toe hoe het smelt tot een vormloze massa. Dan zegt 

hij boos tegen het volk: “Hoe hebben jullie dit kunnen doen? God zelf heeft tot jullie gesproken en 

jullie hebben hem beloofd dat jullie zouden gehoorzamen. Een week later verbreken jullie je belofte al.” 

De mensen weten even niet wat ze moeten zeggen. 

 

Daarna spreekt God een lange tijd niet meer tegen Mozes, en het volk wacht af wat er nu gaat 

gebeuren. Kunnen ze nog wel door de woestijn trekken als God boos op ze is? Mozes gaat vaak de berg 

op om te bidden, maar het duurt lang voordat hij weer een teken krijgt van God. Op een ochtend hangt 

er een dikke wolk boven de berg. Mozes gaat naar boven. God geeft hem twee nieuwe stenen platen. 

God geeft het volk een tweede kans. Wat zijn ze opgelucht! Het volk maakt een prachtige houten kist 

en legt de platen er in, precies zoals God heeft gezegd. Ze geven de Ark van het Verbond een speciale 

plaats in hun kamp. 


