
 
 

De tien geboden 

 

 

VERHAAL 

Mozes trekt met het volk verder door de woestijn. Ze komen aan bij de Sinaï, een heel hoge berg. Ze 

zetten hun tenten op bij de berg. Mozes klimt de berg op. Als hij boven is, vraagt God hem of het volk 

nu door heeft dat hij ze geholpen heeft en altijd zal helpen. Hij zegt: “Ik wil een afspraak maken. Ik zal 

de God van het volk zijn. Wij horen bij elkaar.” Mozes klimt de berg af en bespreekt dit met de oudsten 

van het volk. En iedereen zegt: “Alles wat God zegt zullen we doen!” 

Mozes klimt weer de berg op en vertelt wat zijn volk heeft verteld. Dan komt God zelf in een dichte 

wolk naar beneden. Dan begint het te donderen en te bliksemen. Boven de berg hang een wolk met 

rook. De mensen zijn bang. Mozes neemt ze mee tot halverwege de berg en gaat zelf de berg op. God 

had hem gewaarschuwd dat het volk op een afstand moest blijven. Dan geeft God de regels om bij 

elkaar te kunnen horen. 

 
“Er is maar één God en dat ben Ik. Ik ben God die jullie heeft bevrijd uit Egypte. 

Je mag geen andere goden hebben.  

Je mag mijn naam niet verkeerd gebruiken. 

De laatste dag van de week is een bijzondere dag zijn. Een dag om te rusten.  

Wees goed voor je vader en moeder.  

Je mag niemand dood maken.  

Je mag iemand van wie je houdt niet in de steek laten.  

Je mag niet stelen. 

Je mag niet liegen.  

Je mag niet jaloers zijn.” 

Mozes blijft lang weg. Het volk begint te mopperen. Ze zeggen: “Het is vast niet gelukt. Mozes komt 

niet meer terug.” De mensen willen wel een god en daarom gaan ze al het goud dat ze bij zich hebben 

smelten. Ze gaan een gouden kalf maken. Dat wordt hun eigen god. Alle mensen vieren feest.   

 

Dan klimt Mozes de berg af. In zijn handen heeft hij twee stenen platen met de tekst van de regels bij 

zich. Maar het volk ziet hem niet. Ze zijn aan het feesten bij de gouden stier. Mozes ziet het en wordt 

razend, hij smijt de platen kapot. Hij gooit het beeld van het gouden kalf in het vuur. Dan vraagt hij het 

volk om te kiezen. Het volk kiest toch voor God. Ze weten nu zeker dat ze naar God en Mozes zullen 

luisteren.  

Mozes klimt weer omhoog om met God te praten. Mozes vraagt God om het volk niet te straffen, maar 

bij het volk te blijven. Ze hebben zich misdragen, maar ze zullen zich nu aan de regels houden. God zal 

dat doen. Mozes blijft op de berg en dan zijn de stenen platen klaar.  

Als hij weer beneden komt, is het volk klaar om naar het beloofde land te gaan.  

 


