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Het volk is vlak bij het land Kanaän. Dit is het beloofde land. Het land waar ze al heel lang naar op weg 

zijn. Ze moeten alleen nog de rivier de Jordaan oversteken, dan zijn ze er! De tenten van de mensen 

staan al vlak bij de rivier. Mozes heeft het volk naar hier geleid.  

 

Mozes is heel lang leider van het volk geweest. Samen met zijn volk was hij op weg naar het land dat 

God hen beloofd had. Maar nu is Mozes dood. Wie gaat het volk nu helpen om in het beloofde land te 

komen?  

 

God laat het volk niet in de steek. God kiest Jozua, om de nieuwe leider te worden. Jozua is de zoon 

van Mozes’ beste vriend. Hij heeft Mozes al heel vaak goed geholpen.  

 

God praat tegen Jozua en zegt: “Jij bent een sterke jongen. Je was een goede hulp voor Mozes. Daarom 

heb ik jou gekozen om de nieuwe leider te zijn. Ik ben bij je en ga jou helpen net zoals ik Mozes altijd 

heb geholpen.”  

God zegt ook: “Jozua, je zult dapper en sterk moeten zijn. Jij en je volk moeten zich aan de tien regels 

houden die op de stenen geschreven staan. Het zal best moeilijk worden. Maar als jullie je aan de 

regels houden, laat ik jullie niet in de steek. Ik ben bij jullie en zal ik jullie helpen.” 

 

Jozua wil de nieuwe leider worden. Hij is dapper en sterk. Hij roept een paar mannen die hij goed kent 

en zegt: “Mannen, zeg tegen iedereen dat ze hun spullen moeten inpakken. Over drie dagen gaan we de 

rivier oversteken. Dat is de grens. Daarna zijn we in het land dat God ons beloofd heeft!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


