
 
 

 
 
 
 
God kiest Jozua 
 
 
Het volk heeft met Mozes een lange reis door de woestijn gemaakt. Mozes was hun leider. En nu staan 

ze dan eindelijk op het punt om het beloofde land, ‘Kanaän’, binnen te trekken. Daar waren ze al die 

tijd naar op weg, bevrijd uit de slavernij op weg naar een eigen plaats om te wonen in vrijheid. Ze staan 

nu aan de oever van de rivier de Jordaan. Kanaän ligt aan de overkant. 

 

Maar Mozes sterft, net voordat ze de grensrivier oversteken. Hij heeft het niet meer mogen meemaken 

dat ze in het beloofde land aankwamen. Mozes, hun leider is er niet meer. Hoe moet dat nu verder. Wie 

gaat hen nu leiden? 

 

Maar God laat het volk ook nu niet in de steek. Hij kiest Jozua. Jozua is een sterke jonge man en hij 

heeft Mozes al heel vaak heeft geholpen tijdens de lange reis. Zijn naam betekent: God redt. 

 

God zegt: “Jozua, mijn dienaar Mozes is gestorven, zoals je weet. Nu wijs ik jou aan om met het volk 

het nieuwe land in te trekken. Jij moet het volk leiden. Ik zal met jou meegaan, net zoals ik altijd met 

Mozes ben meegegaan. Ik zal je nooit alleen laten. 

Je moet dapper en sterk zijn, Jozua, want het zal niet gemakkelijk worden. 

En je moet je precies aan de wetten houden die ik aan Mozes heb gegeven. Weet je nog, de tien 

geboden… 

Als jij en het volk je aan de regels houden, de regels die ik aan Mozes heb gegeven, dan zal ik altijd bij 

jullie zijn. Jozua, wees sterk en dapper.” 

 

Jozua doet wat God hem vraagt. Hij zoekt een paar geschikte mannen en zegt tegen hen: “Zeg tegen 

iedereen dat ze zich klaar moeten maken voor de grote oversteek van de Jordaan. Over drie dagen gaat 

het gebeuren. Dan trekken wij het beloofde land binnen.” 

 

En zo zal het gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


